
Hoofdstuk 1

https://www.youtube.com/watch?v=FjQQy7uKNho

De twee Israël’ s.

Toen Jezus sprak over het eten van Zijn lichaam en drinken van Zijn bloed betreffende het avondmaal bedoelde
Hij dit geestelijk. Daar twijfel je niet aan. Maar als je spreekt over een geestelijk Israël dan wordt dat door een 
groot deel van de christenheid niet geaccepteerd omdat ze beïnvloed zijn door leerstellingen die in de 18e 
eeuw zijn ontwikkeld.

Zo moeten we ook geestelijk onderscheidingsvermogen hebben over wat de Bijbel in Openbaringen ons uit 
probeert te leggen. Als het gaat om Israël, Babylon en Armagedon. Laten we lezen 1 Cor 10:18 Let op het Israël
naar het vlees: hebben niet zij die de offers eten, gemeenschap met het altaar?

Er bestaat dus een Israël naar het vlees. Dit zijn mensen die niet bekeerd zijn.  Rom 8:5 zegt dat zij de 
gezindheid van het vlees hebben, en zij die naar de Geest zijn hebben de gezindheid van de Geest. 

Er is dus een natuurlijke mens, en een geestelijke mens. Wie niet geleid wordt door Gods Geest is een 
natuurlijk persoon die de geestelijke dingen niet kan onderscheiden omdat eerst de connectie met hun 
Schepper moet worden hersteld. Via Jezus offer, die al onze zonden droeg is dit mogelijk geworden. 

1 Cor 2:14,15 gaat over het belang van het onderscheiden van geestelijke dingen. 

Romeinen 9:6 zegt: Niet allen die van Israël afstammen zijn Israël. Er zijn dus twee verschillende groepen die 
Israël zijn legt Paulus uit. Een natuurlijk Israël en een geestelijk Israël. Mensen die uit het natuurlijke Israel 
komen behoeven dus niet te behoren tot het geestelijke Israël. Waarvan Paulus zegt dat dit Gods kinderen zijn.

Paulus zegt in Rom 9:8 dat kinderen van het vlees niet de kinderen van God zijn. God houdt wel van de 
kinderen van het vlees. Omdat Hij de wereld lief heeft en wil dat iedereen behouden wordt.

Galaten 3:14  Galaten 3:13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te 
worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in 
Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het 
geloof. Want als de erfenis uit de wet is, is zij niet meer uit de belofte; maar aan Abraham heeft God die door 
de belofte genadig geschonken.

De kinderen die deel hebben aan de belofte zijn de, geestelijk opnieuw geboren, kinderen van God. 

Gal 3;29 Want u (ex-heidenen) bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die 
in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of 
Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of 
vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht 
en overeenkomstig de belofte erfgenamen.

Wij, christenen uit de heidenen, zijn ook afstammelingen van Abrahams zaad.

Jesaja 41:8 zegt: Maar u, Israël, Mijn dienaar, u, Jakob, die Ik heb verkozen, het nageslacht van Abraham, die 
Mij liefhad, u, die Ik gegrepen heb van de einden der aarde, geroepen uit haar uithoeken, en tegen wie Ik zei: U
bent Mijn dienaar, Ik heb u verkozen, Ik heb u niet verworpen.

https://www.youtube.com/watch?v=FjQQy7uKNho


Israël is het zaad van Abraham. En Paulus zegt in Gal 9:29 dat wij de erfgenamen via dat zaad zijn, samen met 
de bekeerde Joden uit het natuurlijke Israël.  Ook Openbaringen spreekt over Babylon, Armageddon en Israël. 
En het is waar dat Israël het centrale punt is in de eindtijd. Dat zegt ook het boek Openbaringen. Het centrum 
als het oog in de storm. Maar de vraag is welk Israël ? Zijn het de natuurlijke Israëlieten of het geestelijke Israël
? Het Israël van God dat gecentreerd is in Jezus Christus. 

Hoofdstuk 2 ‘Israël in de profetie’

https://www.youtube.com/watch?v=vy6yyz4guXc

Israël wordt voor de eerste keer in Genesis 32:28 genoemd. Jacob betekent bedrieger. Hij kreeg in gevecht 
met een engel een nieuwe naam. Israël. De kinderen van Israël waren 12 personen. Zij werden het volk Israël. 
Ze kwamen via Jozef in Egypte. Werden bevrijd. Door de woestijn. Beloofde land uiteindelijk. God zei; “Israël is
mijn zoon”. Mijn eerstgeborene.  Psalm 80:8 David zei; U hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven. 

 Deze wijnstok was Israël. 
 Israël was en is de Zoon van God.
 Israël is Gods eerstgeborene.
 Jes 49:3 Israël is Gods dienaar, en dit is Jezus zelf.
 Jes 41:1, Jezus wordt hier ook Gods dienstknecht genoemd.
 Jes 41:8 Israël is hier Gods knecht.   
 Jij bent het zaad van Abraham...
 Hosea 11:1 Toen Israël nog een kind was hield ik van hem, en uit Egypte roep ik mijn zoon..  God 

verloste zijn nog jonge volk uit Egypte.

Enkele parallellen in het oude en nieuwe testament.

God bracht zijn volk uit Egypte.         Hij bracht Zijn Zoon uit Egypte.
Jozef kreeg een droom in Egypte.     Jozef kreeg een droom nr Egypte te gaan.
Jozef gaat naar Egypte.     Jozef gaat naar Egypte. 
Het volk Israël kwam uit Egypte.     Jezus werd geroepen uit Egypte.
Het volk gedoopt door de rode zee.     Jezus gedoopt in de Jordaan.
Het volk werd geleid door de wolk.     Jezus geleid door de Heilige Geest. (duif)
Het volk ging de woestijn in. (40 jaar)     Jezus ging de woestijn in voor 40 dagen.
Het volk werd verzocht en zondigde.     Jezus werd verzocht in de woestijn en zondigde niet.
Het volk kreeg honger en vaste even..     Jezus vastte 40 dagen lang. Dit geslacht vaart niet uit..
Het volk krijgt wet Mozes op berg Sinai. .Jezus gaat berg op spreekt de berg rede. Legt wet uit.
God sloot verbond met 12 stammen.     Jezus sloot nieuw verbond (avondmaal) (12 discipelen)
Het volk offerde via de hogepriester.     Jezus werd de hogepriester van het Nieuwe verbond.
Dit offer was niet dekkend genoeg.     Jezus bracht het éénmalig offer voor alle zonden.
In Psalm 80:8 is Israël een wijnstok.    Jezus wordt in Joh 15:1 de ware wijnstok genoemd.
God bracht een wijnstok uit Egypte.    Jezus werd in het land Israël geplant als ware wijnstok.

In Exodus 19 gaat YHVH een verbond sluiten met het huis van Jakob aan de voet van de berg Horeb.

Deuteronomium 29:1 Dit zijn de woorden van het verbond dat de HEERE Mozes geboden heeft met de 
Israëlieten te sluiten, in het land Moab, naast het verbond dat Hij met hen gesloten had bij de Horeb. 29:15 En 



niet alleen met u sluit ik dit verbond en deze vervloeking; maar met hem die hier heden bij ons staat voor het 
aangezicht van de HEERE, onze God, en met hem die hier heden niet bij ons is.
Toen de Israëlieten Egypte verlieten, waren er Egyptenaren die mee wilden gaan met hen. In Exodus 12:49 zegt
YHVH: "Eén wet is er voor de ingezetene en voor de vreemdeling die te midden van u verblijft." 

Efeziërs 2:12 spreekt over dezelfde voorwaarden als het zegt: "dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd
van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop 
en was zonder God in de wereld." 

Iedereen die de voorwaarden van de verbonden volgt en zich onderwerpt aan Gods wet en verbond, 
worden geteld als Zijn volk, dit staat duidelijk in Jesaja 56:2-8:

Jesaja 56:2-8 Welzalig een sterveling die zo handelt, het mensenkind dat daaraan vasthoudt; die de sabbat in 
acht neemt, zodat hij die niet ontheiligt, en die zijn hand ervoor behoedt om enig kwaad te doen. Laat de 
vreemdeling die zich bij de HEERE gevoegd heeft, niet zeggen: De HEERE heeft mij geheel en al van Zijn volk 
gescheiden; laat de ontmande niet zeggen: Zie, ik ben maar een dorre boom. Want zo zegt de HEERE over de 
ontmanden die Mijn sabbatten in acht nemen, verkiezen wat Mij behaagt, en vasthouden aan Mijn verbond: 
Ik zal hun in Mijn huis en binnen Mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan die van zonen en dan 
die van dochters; een eeuwige naam zal Ik ieder van hen geven, een naam die niet uitgewist zal worden. En de
vreemdelingen die zich bij de HEERE voegen om Hem te dienen en om de Naam van de HEERE lief te 
hebben, om Hem tot dienaren te zijn; allen die de sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen, en 
die aan Mijn verbond vasthouden: hen zal Ik ook brengen naar Mijn heilige berg,  en Ik zal hen verblijden in 
Mijn huis van gebed. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op Mijn altaar. Want Mijn huis
zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. De Heere HEERE, Die de verdrevenen uit Israël 
bijeenbrengt, spreekt: Ik zal er tot Hem nog meer bijeenbrengen, naast hen die al tot Hem bijeengebracht 
zijn"

Lucas 1:32 Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de 
troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn
Koninkrijk zal geen einde komen.

Genesis 48:19 maar toch zal zijn (Ezau’s) jongste broer (Jacob) meer aanzien krijgen dan hij, en zijn nageslacht 
zal tot een grote menigte van volken worden.

"Menigte van volken 'in het Hebreeuws is ֹֹֹּֽויִֽם-מְלא הַג , 'melo ha'goyim' wat kan worden vertaald in een Griekse
zin πλήρωμα τῶν ἐθνῶν waar we 'volheid der heidenen' van hebben gemaakt als in Romeinen 11:25. 

Jer. 23:5 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE , dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen 
opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde.

Dan. 7:14 Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem 
vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn 
koningschap zal niet te gronde gaan.

Dan. 7:27 Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel 
zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig 
koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen.



1 Kron 22:10 Hij is het die voor Mijn Naam een huis zal bouwen, en hij is het die Mij tot een zoon zal zijn, en Ik 
hem tot een Vader. En Ik zal de troon van zijn koninkrijk tot in eeuwigheid over Israël bevestigen.

Psalm 45:7 Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd; de scepter van Uw Koninkrijk is een scepter van 
rechtvaardigheid.

Ps. 89:37 Zijn nageslacht zal voor eeuwig blijven, zijn troon zal vóór Mij zijn, vast als de zon.

Micha 4:7 Ik zal wie mank gaat, stellen tot een overblijfsel en wie verdreven was tot een machtig volk, en de 
HEERE zal over hen Koning zijn op de berg Sion, van nu aan tot in eeuwigheid.

Hebr. 1:8 maar tegen de Zoon zegt Hij : Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van Uw 
koninkrijk is een scepter van het recht.

Mattheus zegt in Matth 2:15 dat het woord Hos 11:1 vervuld is. Hij neemt een oude profetie uit Hosea dat 
oorspronkelijk op het volk Israël van toepassing was, en zegt dat dit vervult is in Jezus. (Ik heb mijn Zoon uit 
Egypte geroepen) Jezus vervult de loop van het volk Israël naar het beloofde land. 1 Cor 10:2 zegt dat het volk 
in de wolk en in de rode zee zijn gedoopt. Toen Jezus werd verzocht door satan zei Jezus tot 3x toe; “Er staat 
geschreven…   Deze teksten kun je slechts vinden in Deuteronomium. Dat was het boek dat God gaf toen het 
volk Israël in de woestijn was.  In de berg rede (Mattheus 5) legt Jezus de wet uit. We lazen Jesaja 49:3 dat 
Israël Gods dienaar was.  

We lazen in Jesaja 41:8 dat God zei; dat Israël het zaad van Abraham was. 
Galaten 3:16 zegt; Zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht (zaad) gedaan. Hij zegt niet:  aan 
de nageslachten, alsof er velen zouden zijn; maar van één: Namelijk aan uw Nageslacht; dat is Christus! God 
gaf beloften aan Abraham en zijn nageslacht door het hele Oude Testament. 

We lazen bijvoorbeeld in Jesaja 41:8 dat Israël  het nageslacht van Abraham was. Maar Paulus zegt hier dan het
geen meervoud is van zaden (geslachten) Maar slechts van één zaad, en slechts één man. Paulus zegt; Het zaad
is Christus zelf!  Jezus Christus is het ZAAD van Abraham. De naam Israël begon als een naam voor één man 
(Jacob) bedoeld. De naam Israël betekent; Prins of vorst van God, moge God regeren`. Strijder voor God.  In 
het oude testament bedoeld voor één man, en in het Nieuwe Testament bedoeld voor één man. Jezus is Het 
Zaad, De Prins of Peace, de ware Wijnstok, en het ware Israël.  

Maar in het oude testament kreeg Israël nageslacht en werd een volk. Jezus kreeg geestelijk nageslacht, het 
werd een volk. In Galaten 3:29 schrijft Paulus;  Als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en 
overeenkomstig de belofte erfgenamen. Vs 25 Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus
Jezus. 

Jesaja 41:8 zegt dat Israël het zaad van Abraham is. Maar Paulus zegt tot de heidenen; “als jullie in Jezus 
geloven dan zijn jullie het zaad van Abraham. Er is namelijk geen ENKEL onderscheid tussen Jood of Griek. We 
zijn IN Christus kinderen van de allerhoogste. 

Er zijn helaas nog veel christenen die aan het natuurlijk Israël een rol in de eindtijd geven. En dat de strijd bij 
Armageddon de laatste slag zal zijn voor een natuurlijk Israël waar alle landen tegen Israël zullen zijn. 
Openbaringen 16 spreekt hierover.  Vers 14 zegt dat geesten van demonen die tekenen doen die uitgaan naar 
de koningen van de hele wereld om hen te verzamelen voor de grote dag van de almachtige Schepper en God. 
Hij verzamelt hen in Armageddon. De grote vraag is, welk Israël wordt hier bedoeld?  Laten we eens kijken 
naar Openbaringen 19:19.  Dit is het parallelle gedeelte aan Armageddon. Opb 19:19; “en ik zag de koningen 



van de aarde en hun legers bijeen verzameld  om oorlog te voeren. Tegen wie? Tegen Hem die op een wit 
paard is gezeten.  Dat is Jezus. En tegen zijn volgelingen.  

Openbaringen 17:13 gaat weer over die volkeren en de machten daar achter.  Deze machten zijn éénsgezind. 
Zij zullen hun macht en kracht aan het beest geven. Zij zullen oorlog voeren tegen…?  Ja, maar tegen welk 
Israël? tegen het Lam, het Israël van Jezus Christus en zijn volgelingen. Deze waarheid is helaas verdraaid in de 
18e eeuw om het zionisme te promoten en door de boeken van Hal Linsay en de films van Tim La Hay etc..  Het 
oorlog voeren tegen het zaad van Abraham, en dat is Jezus zelf, en Zijn kinderen. Laten we ons gereed maken 
voor de laatste strijd in Armageddon. Het zal een tijd van verdrukking en vervolging zijn voor de volgelingen 
van het Zaad. 

Hoofdstuk 3  Uitleg Daniel  Zeven jaren van Verdrukking

https://www.youtube.com/watch?v=CLnnVpaxDrg&list=PLxqtf778JlPsKLonwp5TxqLsabBe64Hdu&index=8 

Er staat nergens in de Bijbel dat er een periode van vervolging zal zijn van 7 jaar. Dit noemen ze de 70ste 
jaarweek. Zoals o.a. de darbisten beweren. Ze gebruiken daar Daniel 9:24-27 voor om dat te bewijzen. Dit is 
een algemeen geaccepteerde doctrine, zonder dat men de Bijbel goed leest. Deze leer is door o.a. Darby in de 
vorige eeuw ontwikkeld. Dit zou dan de periode zijn 

Daniel 9:24 Zeventig weken zijn bepaald over uw volk (Israël) en uw heilige stad. Dit zei de engel Gabriel 
tegen Daniel.  

De joden waren in Ballingschap vanaf 586 v chr.  Voor een periode van 70 jaar. Zowel Daniel als Jesaja zeiden 
dat na 70 jaar zouden de Joden weer terugkeren naar Israël om hun stad en de tempel weer op te bouwen. 
Dat vinden we al terug in Daniel 2:9. Maar ook Ezechiël was een tijdgenoot van Daniel. Ze leefden beiden in 
Babylon in Ballingschap. Wat profeteert Ezechiel? 

Ezechiel 4:6 Een engel sprak tot Ezechiel de volgende woorden…Voor elk jaar leg Ik u een dag op. En u zult 
uw blik richten op de belegering van Jeruzalem, terwijl u er met uw ontblote arm tegen profeteert.

Dit is een Bijbels principe voor de berekening van jaren naar dagen toe. We zien overal in profetieën dat een 
jaar als een dag wordt omschreven.  Ik zal dan ook uitleggen dat deze 70 jaren eigenlijk 490 letterlijke dagen 
betekenen. Er zijn 7 dagen in een week. Dus 70 x 7 is dan inderdaad een periode van 490 dagen. 490 dagen 
zijn dus volgen Bijbelse principes 490 jaar.  Dus na 490 jaar vanaf dat de engel Gabriel aan Daniel deze profetie
gaf (Daniel 9:27) werd Israël bevrijd en keerde terug naar Jeruzalem.

Wanneer begint deze periode. Dat lezen we in Daniel 9:25. U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het 
woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen   tot op Messias, de Vorst,   verstrijken   er   
zeven weken en tweeënzestig weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde 
tijden.

Wanneer was de tijd dat dit woord uitging om het volk Israël terug te laten keren naar Jeruzalem?  Dat staat in
Ezra 7.  In het jaar 457 v Chr werd dit decreet uitgevaardigd om ze te laten terugkeren.  Hier beginnen de “70 
weken” oftewel de 490 dagen (7 x 70) te vertalen in jaren volgens het principe van Ezechiel 4:6. Dit is het enige
decreet dat past in de profetie van Gabriel. 



Zoals gezegd in Daniel 9:25. U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten 
terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen…(Ezra 7) tot op de Messias, de Vorst, (Jezus) verstrijken er zeven 
weken en tweeënzestig weken. 

Vanwege deze profetieën kunnen we zeker stellen dat 1 dag voor één jaar moet worden gerekend. Deze 
profetie krijgt zijn volledige vervulling in Jezus Christus.  Dit erkennen alle Bijbelgeleerden. Laten we het 
berekenen:

7 weken = 49 dagen = 49 jaren. En dan de periode van 62 weken x 7 dagen =  434 dagen = 434 jaren. Opgeteld 
is dit 483 jaren. Dan blijkt dat er nog één week ontbreekt.

We gaan nu naar Daniel 9:27 Dit is onze sleuteltekst.  …Hij zal voor velen het verbond versterken, één week 
lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden.

Gabriel verdeeld de profetie in 3 perioden. 7, 62 en 1 week = Totaal 70 wk.

Als we dus teruggaan tot Ezra 7 (start decreet 457 v Chr) en we tellen daar 483 jaar bij op dan komen we uit in 
het jaar 27 na Chr. Dit was het jaar waarin Jezus werd gedoopt door Johannes.  In 27 na Chr. begon de Messias
(gezalfde) zijn bediening. Hij sprak toen uit de tijd is vervuld. (Marcus 1:15) bekeer u en geloof het evangelie. 
Hij sprak hier over de profetie van Gabriel. Hij wist de exacte tijden. Hij wist ook, “mijn uur is nog niet 
gekomen”  om gekruisigd te worden. Hij stierf op de tijd die voorspeld was in Daniel 9:27.

Er blijft nog een week over. Daniel 7:27 zegt: Hij zal een bondgenootschap sluiten met velen, één week lang. 
Dit staat Bijbels gezien voor 7 jaar.

En in het midden van deze week zal Hij de offers doen ophouden.  Daniel 9: 27 Halverwege de week zal Hij 
slachtoffer en graanoffer doen ophouden.

De bedelingenleer past deze week zomaar op de eindtijd van nu toe. Er moet dan op basis van deze tekst een 
3e tempel komen om de offers te starten die in de helft van deze “jaarweek”zijn opgehouden. Zij zeggen dat de
“hij” in deze tekst de antichrist is. Ze veronderstellen dat de antichrist een verbond sluit met het Joodse volk in
de laatste jaarweek die volgens hen nog moet komen.

Dit gegeven is door de Scofield Bijbel wereldwijd geaccepteerd. Zien we in deze tekst van Daniel 7:27 iets van 
een antichrist. Zien we in deze tekst iets van een vervolgingsperiode van 7 jaar aan het einde van de wereld? 
Het is een grote misleiding die in de 18e eeuw is samengesteld om het zionisme op gang te brengen, en 
waardoor er ook christenzionisten ontstonden.

Is het niet logisch dat Gabriel een aanééngesloten periode van 70 weken (483 jaren) heeft bedoeld? Het is 
logisch dat week 70 direct volgt op week 69 toch? In plaats van het 2000 jaar te laten verschuiven en het in 
onze tijd te plaatsen.  Op wie is de profetie gericht? Op Jezus. Zegt de tekst iets over de antichrist?

Ik geef je redenen waarom de 70 weken in de tijd van Jezus allen zijn vervult:

 Het is logisch dat week 70 direct volgt op week 69 toch? (één tijdsblok) 
 Niet logisch om het 2000 jaar te laten verschuiven, in onze tijd te plaatsen.
 Op wie is de profetie gericht? Op Jezus. Zegt het iets over de antichrist?
 Wie zal het verbond bevestigen? Jezus!  Het Nieuwe verbond ging hier in.
 Jezus heeft de belofte van de vaderen bevestigd door Zijn opstanding.



 Het bloed van het nieuwe verbond is vergoten voor velen door Jezus zelf.
 Jezus gebruikt in Mattheus 27:52 en Mattheus 26:28 dezelfde woorden als in de profetie van Daniel 9. 

Hij vervulde deze profetie.
 In het midden van de 70ste week werd het offer gestopt door Zijn dood als offer voor velen. De 

bediening van Jezus duurde 3 ½ jaar.
 Het voorhangsel scheurde van boven naar beneden op dat moment.

Daniel 9:27 zegt verder: Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, 
vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste. Dat is exact hetzelfde woord wat Jezus gebruikt in 
Mattheus 23:38. Hij sprak tot de leiders van Israël; “jullie huis zal verwoest worden”. Er zal geen steen op de 
andere gelaten worden. De tempel werd in het jaar 70 verwoest.

Het 2e deel van de 3 ½ jaar werd voorgestemd aan de discipelen om aan de verloren schapen van Israël het 
evangelie te brengen. Deze periode werd afgesloten in het jaar 34 na Chr. Hij bevestigde het verbond voor een
week.

En het verbond werd niet verbroken in het midden zoals ze zeggen.  Maar Jezus bevestigde het door tekenen 
en wonderen via de discipelen. Totdat Stefanus werd gestenigd in 34. Vanaf dat moment ging het evangelie 
naar de heidenen.  De 70 weken profetie was specifiek voor het volk Israël.

Hoofdstuk 4 Grote waarheden over de tempel

https://www.youtube.com/watch?v=8gO9dMfE5LM&list=PLxqtf778JlPsKLonwp5TxqLsabBe64Hdu&index=7

Er ligt een grote nadruk op het bouwen van de 3e tempel in Jeruzalem. Vele christenen ondersteunen dat van 
harte omdat ze vast geloven in een plan voor de huidige staat Israël. Hal Lindsey  zegt dat de herbouw van de 
tempel een van de belangrijkste profetieën is in de Bijbel. Maar is dat ook zo? 

Jezus gooide de tafels om van de geldwisselaars in de tempel omdat Hij boos was dat zij Gods huis tot een 
rovershol hadden gemaakt. Hij zei dan ook. “Jullie huis wordt aan jullie overgelaten. Jezus gaf ook een 
verklaring in Mattheus 23:38 wat er met die tempel zou gebeuren. Jezus zei; “wanneer je de gruwel der 
verwoesting ziet op de heilige plaats, wie dit leest sla er acht op, laten zij die dan in Judea zijn vluchten naar de
bergen.  Wat ook gebeurde in 70 na Chr. Veel Bijbelleraren zeggen dat dit over de eindtijd gaat. Maar ik geloof
dat ze dit niet in de juiste context zien. Als je Luc 21:20 leest, dan zie je dit verhaal in een parallelle expressie. 
Jezus zegt; “Zodra je Jeruzalem ziet belegerd, weet dan dat de verwoesting dichtbij is. Toen de christenen die 
daar waren dit zagen, vluchten zij naar een kleine plaats, genoemd Pila. Nu is de vraag? Zegt de Bijbel dat er 
een derde tempel komt?  Er zijn drie belangrijke gedeelten in de Bijbel die dit moeten ondersteunen. Daniel 
9:27 zegt volgens hen dat er weer geofferd zal worden. Maar we weten dat dit anders ligt. 2 Thess2:4 zegt dat 
niemand zich moet laten misleiden. De antichrist zal zitten in de Tempel in Jeruzalem ALS God. Spreekt Paulus 
hier over een echte tempel? Paulus gebruikte voor het woord tempel het griekse woord Nahus. Hij zegt dat de
anichrist zal zitten in de Nahus van God. We lezen in 1 Korinthe 1:2  dat hij schrijft aan de christen gemeente in
Korinthe. Hoofdstuk 3:16 Weet je niet dat je de tempel van God bent.   Jullie zijn de tempel van God. Satan is 
de overweldiger die gemeente wil ondermijnen. Hij zet zich als een god op de troon in de gemeente. Hij 
brengt zijn misleidingen in de gemeente. Zou de herbouwde tempel in Jeruzalem waar de antichrist zou 
zetelen echt als tempel van God kunnen fungeren? In het boek openbaringen zie je geen aardse tempel. 
Alleen in de geestelijke wereld. Het is best mogelijk dat de antichrist in een tempel in Jeruzalem gaat zitten. Ik 
weet niet precies hoe ik dit moet zien. Maar in diezelfde tempel zal Jezus niet fysiek gaan regeren. Bijbels 
gezien onmogelijk.



Hoofdstuk  5  De 144000

Openbaringen spreekt over de 144000 mensen die op de berg Sion staan. Is dit een echte berg?  Het antwoord
staat in Hebr 12:22; Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse 
Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de 
eerstgeborenen, die  in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten van 
de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen. 

In het nieuwe verbond is er een Nieuw Jeruzalem een berg Sion, waar al Gods kinderen samen komen. Hier is 
Zijn tempel en de Heilige stad. In de hemelen waar we voor eeuwig mogen wonen. Openbaringen 21:10. Kom, 
ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge 
berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. Zij had
de heerlijkheid van God, en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen 
jaspis.

Paulus zei al, dat wie in Jezus geloofd, genaderd is tot de berg Sion, daar waar het Hemelse Jeruzalem is.

We zien in Openbaringen 7 duidelijk wie de 12 stammen van Israël vertegenwoordigen. Dat lezen we in 
namelijk in Openbaringen 14. Dit zijn de uitverkorenen uit alle stammen van de wereld. De mensen die zelf de
keuze hebben gemaakt voor Jezus. Paulus zegt ook dat je in Christus burger van het geestelijke Israël bent. 

Romeinen 9:6 zegt: Niet allen die van Israël afstammen zijn Israël..!

Paulus verklaarde het wezen van het ware Jood zijn, “Want niet híj is een Jood, die het uiterlijk is, en niet dát is
besnijdenis, wat uiterlijk, aan het vlees, geschiedt, maar híj is een Jood, die het in het verborgen is, en de 
(ware) besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter.” (Rom 3:28,29; Rom 9:6-8; 11:2-7)

“Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten 
eigendom,…” (1 Petrus 2:9).

Openbaring 7:4 En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren er 
verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten.     

Openb. 14:1 honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. En zij 
zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren
behalve de honderdvierenveertigduizend, die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen 
bevlekt zijn,  want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn 
gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam.

Galaten 3   Als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht     en overeenkomstig de belofte 
erfgenamen.

Jes 59:20 En naar Sion zal een Verlosser komen voor   wie zich   in   Jakob     van overtreding bekeren  , spreekt 
de HEERE. Wat Mij betreft, dit is Mijn verbond met hen, zegt de HEERE.



Hoofdstuk 6 Misleidingen over de opname en de eindtijd.

https://www.youtube.com/watch?v=rZD4JKc3Zfo&list=PLxqtf778JlPsKLonwp5TxqLsabBe64Hdu&index=8

We starten in 2 Thess. 2:11. God zend hun een sterke dwaling zodat zij de leugen geloven. Zodat allen 
veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben. Maar plezier hadden in de ongerechtigheid.  Ze 
geloofden dus zelf de waarheid niet.

We lezen nu Johannes 14:1-3 Ik ga heen, en zal jullie een plaats bereiden. Johannes 14:3 En als Ik heengegaan 
ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik 
ben. En Jullie zullen een eeuwige woonplaats hebben in de hemel zegt Korinthe.

Als we de feiten bestuderen, dan zullen we zien dat de leer van de opname voor de grote verdrukking zijn 
wortels heeft in de 18e eeuw. Onder invloed van het zionisme en via Darby en Scofield. De boeken van Tim 
Lahay zijn bestsellers, met gigantisch verkopen en winsten. Maar is het ook de Bijbelse waarheid?

Laten we 1 Thess 4:17 bekijken.  Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en
met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna
zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een 
ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

2 Thess 5:1 Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u 
schrijft. Want u weet zelf heel goed  dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij 
zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën 
een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.

De antichrist.

Het woord antichrist komt 5x voor in de Bijbel. 1 joh 2:18 Kinderen, het is het laatste uur;  Matt. 24:5; 2 Thess. 
2:3 en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit 
wij weten dat het het laatste uur is. Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons; want als zij 
uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen
uit ons zijn.

Ze waren dus onder de christenen. Dat is nu ook zo. Vele antichristussen die zich vermommen in een 
schapenvacht.

https://www.youtube.com/watch?v=k5YeX6uvEV4&list=PLxqtf778JlPsKLonwp5TxqLsabBe64Hdu&index=11

https://www.youtube.com/watch?v=k5YeX6uvEV4&list=PLxqtf778JlPsKLonwp5TxqLsabBe64Hdu&index=11
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten-rd/verse/2TH.2.3
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten-rd/verse/2TH.2.3
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten-rd/verse/MAT.24.5
https://www.youtube.com/watch?v=rZD4JKc3Zfo&list=PLxqtf778JlPsKLonwp5TxqLsabBe64Hdu&index=8
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