Wat zegt de Bijbel over genezing? Geneest Hij iedereen die Hem daarom vraagt?

Genas Jezus iedereen waar Hij mee in aanraking kwam? Er zijn Verschillende visies. Sommige christenen
geloven dat het Gods wil is om altijd te genezen (gebaseerd op Jes 53:4-6). Anderen wijzen erop dat, hoewel
Jezus velen genas, niet iedereen in die tijd genezen werd en dat genezing vandaag de dag niet altijd
plaatsvindt. De vraag of Jezus vandaag nog steeds iedereen geneest, is onderwerp van theologisch debat,
waarbij de nadruk vaak ligt op Gods soevereiniteit en de uiteindelijke verlossing.

Neem nu de verlamde bij het bad van Bethesda. Volgens Joh 5:1-12 lag daar een grote menigte zieken, maar
Jezus genas slechts één man die al 38 jaar verlamd was. Of de verlamde bij de Schonepoort. Deze man die elke
dag bij de tempelpoort zat en later door Petrus werd genezen, werd tijdens Jezus' leven niet door Hem
genezen, ondanks dat Jezus vaak langs die poort moet zijn gekomen. In Zijn eigen stad kon Jezus weinig
wonderen verrichten vanwege het ongeloof van de mensen, en genas Hij slechts een paar zieken (Marc 6:5-6).
In Marc 8:22 genas Jezus een blinde man niet in één keer, maar was een tweede poging nodig, wat laat zien
dat genezing niet altijd onmiddellijk volledig was. Hieruit blijkt ook dat Jezus genezingswonderen niet bedoeld
waren als een universele genezing van alle zieken op aarde.

Volgens 2 Kon 13:14 Elisa was ziek en stierf. Nergens wordt gezegd dat zij één of andere schuld hadden.
Epafrodites was zelfs ziek, omdat hij hard voor Christus had gewerkt (Filip 2:27-30). Timotheds heeft last van
zijn maag en krijgt van Paulus een medisch advies (1 Tim 5:23). Denk ook aan de doorn in het vlees van Paulus
dat was iets wat hem zwak maakte (2 Kor 12:1-10). Om nederig te blijven was het beter te lijden dan er bevrijd
van te zijn. En dat terwijl de zieke Paulus een bode van God is (Gal 4:12-15). Paulus beschrijft in 2 Kor 12:9 dat
God zijn gebed om genezing niet verhoorde, maar antwoordde: "Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn

kracht wordt in zwakheid volbracht.

God kan en wil genezen, maar niet altijd. Ziekte is niet persé een teken van zonde of geestelijke zwakheid. God
geneest niet op grond van de rechtvaardigheid van een mens, want dan zouden alle rechtvaardigen gezond
moeten zijn. En dan te bedenken dat Jezus zelfs mensen genas die niet tot inkeer kwamen (Lukas 17:17-19).

David zegt in Psalm 41:2 het volgende: Welzalig is hij die verstandig omgaat met een ellendige; in dagen van
onheil zal de HEERE hem bevrijden. De HEERE zal hem bewaren en hem in het leven behouden; hij zal op aarde
gelukkig gemaakt worden. Geef hem niet over aan het verlangen van zijn vijanden. De HEERE zal hem

ondersteunen op zijn rustbank; als hij ziek is, maakt U heel zijn ziekbed anders. Ik zei: HEERE, wees mij
genadig; genees mijn ziel, want ik heb tegen U gezondigd.

We zien in de Bijbel dat God de ziel van de mens altijd wil genezen. Dat ligt aan de eigen keuze van de mens.
Als wij vragen; “Heer genees mijn ziel, want ik heb tegen U gezondigd”, dan geneest God altijd. Maar zoals we
zien werd lang niet iedereen genezen. Vaak geneest een zieke niet spontaan. Dan moeten we er mee leren
leven tot Zijn eer, er mee sterven tot Zijn eer, of soms wonderlijk genezen worden tot Zijn eer. Onze vraag om
genezing mag samengaan met: ‘Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.” (Matth 26:39). De Bijbel laat zien dat
God ziekte en moeilijkheden kan gebruiken om karakter te vormen, nederigheid te bewerken en het geloof te
versterken. Het is belangrijk om te weten dat uitblijven van genezing niet automatisch teruggevoerd moet
worden op een gebrek aan geloof bij de zieke. De Bijbel belooft dat God geneest, maar tegelijkertijd dat we in
een gebroken wereld leven waar niet iedereen direct geneest. Volgens het Bijbelse perspectief is de ultieme
genezing verzekerd in de eeuwigheid. Het idee dat "als je maar genoeg geloof hebt, je geneest" is een



uitspraak die schade aanricht. Ziekte is een gevolg van een gebroken schepping, niet persé een teken van
zonde.

De belofte dat God elke traan zal afwissen (Opb 21:4), wordt uiteindelijk werkelijkheid. Soms gebeurt die
volledige genezing in dit leven, soms pas in de hemel. Soms geneest God niet van de ziekte, maar geneest Hij
de mens in de ziekte (geestelijke rust, kracht, hoop).

Genezing is geen garantie dat iedere christen kan claimen een volledig gezond leven te leiden. Als gebed niet
leidt tot genezing, mag dat zeker niet altijd worden toegeschreven aan een gebrek aan geloof bij de zieke. Het
blijft een mysterie waar we mee moeten leven, in vertrouwen op God. Toch mogen we ons wel in vertrouwen
uitstrekken naar genezing, en God doet wonderen, dat zien we ook rondom ons heen. Wij weten niet altijd
waaraan het ligt dat God soms wel of soms niet geneest.

Nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht" 1 Kor 13:12



