In de Bijbel wordt gezegd dat God van te voren wist dat de mens zou vallen. Waarom heeft God een wereld
geschapen waarvan Hij wist dat deze direct al aan de vruchteloosheid was onderworpen. Deze toestand is dus
bewust door God zelf gewild. Openbaring 4:11: God schiep alle dingen door Zijn wil.

De vraag is nu; waarom heeft God een wereld geschapen waarvan Hij wist dat het helemaal mis zou gaan?
Daarvoor moeten we ons zelf eerst een andere vraag stellen. Waarom schiep God niet alleen het goede?

» Zou je als ouders willen dat je kind je zonder liefde als een marionet zou gehoorzamen. Je kind wordt
dan zo geprogrammeerd dat het je zonder affectie, emotie en gevoel gehoorzaamde. Je kind kon dan
ook niet dankbaar zijn. En doet alles zonder zelf te denken op commando. Daarom heeft de Schepper
één keuze gegeven. Een keus voor alleen het goede is geen keuze. Daarom de tegenstellingen: Goed,
kwaad, licht, donker. God wist tevoren wat de keuze van de mens zou zijn. Dat de mens zou kiezen om
zijn eigen “god” te zijn en te leven zoals hij zelf wilde. Handelen als een robot, gestuurd door instinct.
Zonder ware liefde voor God kies je voor je eigen wil. Zonder keuzevrijheid is er geen sprake meer van
zonde, schuld of morele verdienste. Adam en Eva ontbrak het aan "ware liefde en dankbaarheid".

Wat gebeurt er als de mens alleen maar uit gehoorzaamheid en plicht kiest?

» Dan ontstaat er een samenleving of relatie die mechanisch en emotioneel leeg is. Wanneer, zorgen
voor een ander, werken, relaties, alleen uit plichtsbesef voortkomen, verdwijnt passie en vreugde.

Velen denken God te dienen door “goed” te leven en regenmatig de kerk te bezoeken. Onderzoeken niets,
maar leven in een soort automatische cadans. Het zit in het hoofd. Maar de Liefde voor hun Schepper heeft
nooit het hart bereikt. Ze kennen deze diepe warme liefde niet. Mensen die echt beseffen waarvan ze gered
zijn, door moeilijkheden en levenservaringen heen gaan anders in het leven staan. Ze krijgen ware liefde voor
God en hun naaste. Deze mensen zijn de opnieuw geborenen door de barensweeén van het leven heen. De
ander “christenen” bezoeken ook gemeenten en kerken, maar hebben de Liefde voor hun Schepper niet in
hun hart. Zonder het direct te beseffen. Opvoeding en achtergronden van hun vroegere jaren hebben hier
vaak invloed in gehad.

e 1 Johannes 4:16 Wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd.

Ware liefde voor God en keuze voor “het goede” ontstaat door kennis te hebben van “het verkeerde”. Door
het 'verkeerde', het onvolmaakte te leren kennen, ervaart de ziel een tekort schieten. Plicht vaak wordt
geassocieerd met rede en regels, en liefde met motivatie en verbinding. Wanneer God dienen voortkomt uit
"plicht", is de handeling vaak uit gewoonte zonder emotie en affectie. Liefde daarentegen ontstaat vanuit
vrije wil en liefdevolle verbondenheid met de ouders, zonder de noodzaak voor controle of tegenprestatie.
Liefde voor het goede ontstaat vaak doordat kennis van het kwaad fungeert als een noodzakelijk contrast,
een leerschool die het waardevolle van het goede zichtbaar en voelbaar maakt. Het goede wordt pas echt
gewaardeerd nadat men de negatieve gevolgen van het kwade (onrecht, pijn, onwaarheid) heeft ervaren of
begrepen. Wanneer je dit begrijpt, is de keuze voor het goede een bewuste, morele daad geworden. Kennis
van het kwaad leidt tot bewustwording van de pijnlijke gevolgen. Het gevolg voor de schepping was dat deze
eerst moest vervallen in zijn eigen vruchteloosheid. En dan pas leer je de zinloosheid van het bestaan kennen.
Het gehoorzamen uit vrije wil en vanuit een dankbaar en liefdevol hart voor onze Schepper. Dankbaarheid
ontstaat wanneer men de aard van God leert kennen: dat Hij goed is, liefdevol, trouw en vergevend.

Adam en Eva vonden het normaal dat ze God kenden, en konden Gods werkelijke karakter niet kennen. Ze
dienden uit plicht. Gezag en verering voor God ontstaat wanneer men inziet hoe heilig God is.

En diep verdriet voelt over de eigen onvolmaaktheid en zonde. God is zuiver en kan geen zonde aanvaarden.
Hij wil dat de mens Hem leert vinden door te beseffen dat we zonder God verloren zijn. De schepping "zucht"

en verlangt naar bevrijding. Mensen zoeken naar bevrijding maar het kwade leidt hen vaak naar verkeerde
keuzes. Je moet eerst door moeilijkheden een het erkennen van je eigen zonden tot besef komen dat je een
redder nodig hebt. En niet leeft met je Schepper in een soort gehoorzaamheid uit gewoonte en plicht zoals




Adam en Eva deden. Maar met het hart de Schepper als Vader aannemen. De Bijbel geeft aan hoe het zit met
onze vrije wil en waarom God de wereld met voorkennis van alle gevolgen heeft geschapen.

Hieronder staan de belangrijkste Bijbelteksten die hierop wijzen:

Romeinen 8:19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van
de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar
door Hem die haar daaraan onderworpen heeft.

Romeinen 1:18 Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de
wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid,
zodat zij niet te verontschuldigen zijn.

Voéor de grondlegging van de wereld wist God alles al. Belangrijkste Bijbelteksten die hierop wijzen:

Efeziérs 1:4-5 "Want Hij heeft ons voor de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren..

1 Petrus 1:19-20 Uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van
de Geest, tot gehoorzaamheid met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en
onbevlekt Lam.20 Hij is wel van tevoren gekend, véér de grondlegging van de wereld, maar in de
laatste tijden geopenbaard omwille van u.

Efeze 1:11 In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het
voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil.

2 Timotheiis 1:9 Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig
onze werken, maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus
Jezus voor de tijden der eeuwen.

Efeziérs 1:4-5 "Want Hij heeft ons voo6r de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren..
Openbaring 13:8 En allen die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, althans van wie de
namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging
van de wereld af..

Openbaringen 17:8 Het beest dat was, is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf
gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam
geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet
is, hoewel het er toch is.

2 Timotheiis 1:9 Gods genade is ons "véér de tijden der eeuwen" gegeven in Christus Jezus. Dit zegt
dat Gods "Plan B" (redding) al klaarlag voor "Plan A" (creatie) ten uitvoer werd gebracht.

Hier zien we duidelijk dat:

God de schepping bewust aan zinloosheid heeft onderworpen. Rom 8:19
Gods kinderen zijn naar Gods voorkennis voorbestemd tot een erfdeel van God. Ef 1:11
We zijn uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader. 1 Petr 1:17

leder mens mag Hem (Jezus zelf) als Vader aanroepen. ”
God oordeelt ieder mens op aarde zonder aanzien des persoons. ”
leder leeft in zonde. Maar vrees God hoop op genade, In Jezus ben je dan uitverkoren. 1 Petr 1:13

Samenvattend: Het doel van de schepping was groter dan de tijdelijke gebrokenheid.

Schepping als uitdrukking van liefde en relatie: God schiep de wereld om Zijn overvloedige liefde te
delen met mensen die uit vrije wil Hem als Vader zouden gaan dienen. Het doel was om met Hem een
intieme hart relatie aan kunnen gaan, gebaseerd op liefde en verlangen, en niet uit plicht of een
automatisch iets. God accepteert alleen mensen die Hem uit liefde zoeken en dienen. Niemand is te
verontschuldigen. ledereen kan de Schepper kennen, door Zijn schepping, door Zijn geweten, door
Jezus die ons de Schepper heeft doen kennen.




e Het tonen van Zijn glorie: De schepping dient om de heerlijkheid, grootheid en macht van God bekend
te maken. De schepping weerspiegeld Zijn eigenschappen.
o De waarde van de vrije wil: Om oprechte liefde en relatie mogelijk te maken, schiep God de mens met

een vrije wil. Dit bracht echter het risico met zich mee dat de mens deze wil zou misbruiken, wat leidde
tot zonde. God achtte een schepping met de mogelijkheid tot echte liefde (en dus het risico op zonde)
hoger dan een wereld van geprogrammeerde robots die Hem niet uit eigen beweging liefhebben.

e Het verlossingsplan (Jezus Christus): Gods voorkennis van de zondeval maakte de schepping niet
zinloos, maar legde juist de basis voor de grootste demonstratie van Zijn liefde: het reddingsplan door
Jezus Christus. Het herstel van de schepping zien als een nog groter werk dan de schepping zelf.

o Uiteindelijke herstel (een betere bestemming): De huidige gebroken wereld is niet het eindstation.
God schiep de wereld met het plan om uiteindelijk een "nieuwe aarde" te realiseren, een plek waar
verloste mensen eeuwig in vrede met Hem kunnen leven uit vrije wil, wat dit tijdelijke bestaan en het
lijden overstijgt.

Kortom: De verklaring is dat God de wereld schiep omdat Hij de uiteindelijke verlossing en de relatie met de
mens waardevoller achtte dan het niet-scheppen vanwege de (van tevoren bekende) zondeval.

Voorkennis of Uitverkiezing: God heeft een alomvattende voorkennis. Zonder vrije wil geen ware Liefde voor
onze Vader de grote almachtige Schepper van Hemel en aarde. Alles is geschapen tot Zijn doel.

Kolossenzen 1:16: Alle dingen zijn door en voor Hem geschapen.



