
Heeft het huidige natuurlijke Israël recht op  het gebied vanaf de Eufraat tot aan de Nijl? Aan wie is 
die belofte gegeven. En hoe bedoeld Gods woord dit?  Hierbij een paar teksten over dit onderwerp. 

Het Beloofde Land is een term die is ontleend aan de Hebreeuwse Bijbel, zoals beschreven in het 
boek Genesis, waarin God aan Abram beloofde dat zijn nakomelingen het land Kanaän, zouden 
bezitten (Genesis 15:1-21; 17:4,5). Deze belofte werd bevestigd aan zijn zoon Isaak (Genesis 26:3) en
vervolgens aan zijn kleinzoon Jakob (Genesis 28:13).

De zegen voor Abraham.

Gen. 12:3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle 
geslachten van de aardbodem gezegend worden.

Gen. 13:15  Want al het land dat u ziet, zal Ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven.

Gen. 17:8  Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaän,
als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn.

Gen 18:18 Immers, Abraham zal zeker tot een groot en machtig volk worden, en alle volken van de 
aarde zullen in hem gezegend worden.

Gen. 22:18 En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u Mijn stem 
gehoorzaam geweest bent.

Gen. 24:7  De HEERE , de God van de hemel, Die mij uit mijn familie en uit mijn geboorteland 
weggehaald heeft, Die tot mij gesproken heeft en Die mij gezworen heeft: Aan uw nageslacht zal Ik dit
land geven. 

Conclusie: Dat is ook gebeurd. Abraham is ook de stamvader van al die volkeren via Izak en 
Ismael. Maar dit Nageslacht is Jezus. Wie zich in Jacob (in Jezus) bekeerd! 

Jesaja 59:20 En naar Sion zal een Verlosser komen voor   wie zich   in   Jakob     van overtreding bekeren  , 
spreekt de HEERE. Wat Mij betreft, dit is Mijn verbond met hen, zegt de HEERE. Ieder die dus in 
Christus (het ware Israël)  is, zal dan ook een inwoner zijn van Israël.

De zegen voor Izak.

Genesis 26:4 Ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de sterren aan de hemel en uw nageslacht al 
deze landen geven. In uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, Ik zal uw 
nageslacht zo talrijk maken als de sterren aan de hemel en uw nageslacht al deze landen geven. In uw 
Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden,

De zegen van Izak voor Jacob.

Gen. 28:4 Moge Hij je de zegen van Abraham geven, jou en je nageslacht met je, zodat je het land 
waar je vreemdeling bent, dat God aan Abraham gegeven heeft, in bezit krijgt. En moge God, de 
Almachtige, je zegenen, en je vruchtbaar en talrijk maken, zodat je tot een menigte van volken zult 
worden.



Gen. 28:14 Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het 
westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de 
aardbodem gezegend worden. En zie, Ik ben met u, Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan, 
en Ik zal u terugbrengen in dít land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik tot u 
gesproken heb!

Gen. 48:3 Daarna zei Jakob tegen Jozef: God, de Almachtige, is aan mij verschenen in Luz, in het land 
Kanaän, en Hij heeft mij gezegend. Hij heeft tegen mij gezegd: Zie, Ik zal u vruchtbaar maken, u talrijk 
maken, en u tot een menigte van volken maken; en Ik zal dit land aan uw nageslacht na u geven als 
eeuwig bezit.

Gen 35:9 En God verscheen opnieuw aan Jakob, nadat hij uit Paddan-Aram gekomen was, en Hij 
zegende hem. God zei toen tegen hem: Uw naam is Jakob, maar uw naam zal voortaan niet meer 
Jakob luiden, maar Israël zal uw naam zijn; en Hij gaf hem de naam Israël. Verder zei God tegen hem: 
Ik ben God, de Almachtige. Wees vruchtbaar en word talrijk. Een volk, ja, een menigte van volken zal 
uit u ontstaan; koningen zullen uit uw lendenen voortkomen. Dit land, dat Ik Abraham en Izak 
gegeven heb, dat zal Ik aan u geven; en aan uw nageslacht na u zal Ik dit land geven.

Gen. 26:4  Ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de sterren aan de hemel en uw nageslacht al deze 
landen geven. In uw Nageslacht (Jezus) zullen alle volken van de aarde gezegend worden. 

Conclusie:  Hier wordt Abrahams nageslacht doorgetrokken via Jezus en zijn nageslacht. (Gods 
kinderen)

Genesis 17:2 Gen. 15:18; Ex. 2:24; 6:4; Lev. 26:42 Ik zal Mijn verbond sluiten tussen Mij en u, en u 
uitermate talrijk maken. Toen wierp Abram zich met het gezicht ter aarde en God sprak met hem: 
Wat Mij betreft, zie, Mijn verbond is met u! U zult  (Romeinen. 4:17) vader worden van een menigte 
volken. U zult niet meer Abram heten, maar uw naam zal Abraham zijn, want Ik zal u vader van een 
menigte van volken maken. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken: Ik zal u tot volken maken en er 
zullen koningen uit u voortkomen. Ik zal Mijn verbond maken tussen Mij, u en uw nageslacht na u, 
al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn, en voor uw 
nageslacht na u; Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, (Letterlijk: 
het land van uw vreemdelingschap). heel het land Kanaän, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een
God zijn.

Romeinen 4:16 Daarom is het uit het geloof, opdat het zou zijn naar genade, met als doel dat de 
belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht, niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook voor 
dat wat uit het geloof van Abraham is, Jes. 51:2 die een vader is van ons allen, zoals geschreven staat:  
Ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover Hem in Wie hij geloofd heeft, 
namelijk God, Die de doden levend maakt, en de dingen die niet zijn, roept alsof zij er waren. En hij 
heeft tegen alles in gehoopt. Hebr. 11:12 Zo zal uw nageslacht zijn.

Jes. 51:1 Luister naar Mij, u die de gerechtigheid najaagt, u die de HEERE zoekt. Aanschouw de rots 
waarin u uitgehakt bent, de holte van de put waaruit u gegraven bent. Aanschouw Abraham, uw 
vader, en Sara, die u gebaard heeft. Want toen hij nog alleen was, riep Ik hem, Ik zegende hem en 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten-rd/verse/HEB.11.12
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten-rd/verse/ISA.51.2
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten-rd/verse/ROM.4.17
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten-rd/verse/LEV.26.42
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten-rd/verse/EXO.6.4
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten-rd/verse/EXO.2.24
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten-rd/verse/GEN.15.18


maakte hem talrijk. Want de HEERE zal Sion troosten, Hij zal al haar puinhopen troosten. Hij zal haar 
woestijn maken als Eden, haar wildernis als de hof van de HEERE. Vreugde en blijdschap zal daarin 
gevonden worden, dankzegging en luid psalmgezang.

Hebreeën 11:12 Daarom zijn er zelfs uit één man en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, 
zovelen geboren als de sterren van de hemel in menigte en als het zand op het strand van de zee, dat
niet te tellen is.

Hieronder zien we een letterlijke landsbelofte aan Mozes. (Het Israël waar ook Jezus leefde)

Deut. 34:4  En de HEERE zei tegen hem (Mozes): Dit is het land waarvan Ik Abraham, Izak en Jakob 
gezworen heb: Aan uw nageslacht zal Ik het geven. Ik heb het u met uw eigen ogen laten zien, maar u 
mag daarheen niet oversteken.

Conclusie: Dit stukje gaat specifiek over het gebied van Israël wat over de stammen is verdeeld.

Als een Rode Draad door de Bijbel 

 Genesis 12:7 : “De Heer verscheen aan Abram en zei: Ik zal dit land aan jouw nakomelingen 
geven.” Dit was de eerste toezegging van land, nog ongekwalificeerd. 

 Genesis 15:18 : “Diezelfde dag sloot de Heer een verbond met Abram. Dit land, zei Hij, geef Ik 
aan jouw nakomelingen, van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier de Eufraat.” Deze 
toezegging is specifieker: “vanaf de rivier van Egypte tot aan de Eufraat.”   (Dat is letterlijk 
gebeurd, Abrahams nageslacht woont daar) 

 Genesis 17:8 : “Heel Kanaän, het land (…) zal Ik voor altijd in bezit geven. (nooit eindigend, 
voor eeuwig) ( Hier zien we de eeuwige geestelijke betekenis weer terug in Jezus die het 
nageslacht van Abraham is, met degene die in Jezus is)

 Genesis 26:4 : “Ik zal (…) dit hele gebied geven.” Dit is een belofte aan Izak. (Izak is ook 
letterlijk stamvader van de vele volkeren in dit gebied) 

 Genesis 28:3  Profetie van Izak op Jacob. En moge God, de Almachtige, je zegenen, en je 
vruchtbaar en talrijk maken, zodat je tot   een menigte van volken   zult worden.   Moge Hij je de 
zegen van Abraham geven.  (Hier zien we dat Jacob (stamvader van Israël) de stamvader van 
vele volkeren zal worden in Jezus) (Hebr. 11:12… zovelen geboren als de sterren van de hemel
in menigte)

 Genesis 48:19 toch zal zijn jongste broer (Jacob) meer aanzien krijgen dan hij, en zijn 
nageslacht zal tot een grote menigte van volken worden. (Uit Jacob is in natuurlijke zin alleen
het natuurlijke Israël ontstaan)

 Genesis 28:13 : In deze profetie belooft God aan Jakob in Bethel “het land waarop je nu ligt te 
slapen”.  (Bethel lag in het Israël waar ook Jezus leefde, het ging hier specifiek  om dit gebied)

 Deuteronomium 11:24 : “Elk stuk grond dat u zult betreden is voor u. Uw gebied zal zich 
uitstrekken van de woestijn tot aan de Libanon, en van de rivier de Eufraat tot aan de zee in het
westen.” 22 Want als u al deze geboden die ik u gebied, nauwlettend in acht neemt door ze te 



houden, door de HEERE, uw God, lief te hebben, door in al Zijn wegen te gaan en u aan Hem 
vast te houden, dan zal de HEERE al deze volken van voor uw ogen uit hun bezit verdrijven, en 
zult u het land van volken die groter en machtiger zijn dan u, in bezit nemen.  26 Zie, ik houd u 
heden zegen en vloek voor: de zegen, als u luistert naar de geboden van de HEERE, uw God, 
die ik u heden gebied; de vloek, als u niet luistert naar de geboden van de HEERE, uw God, en
van de weg afwijkt die ik u heden gebied, om achter andere goden aan te gaan, die u niet 
gekend hebt.

 Ze luisterden niet en daarom zijn ze over de aarde verspreid. En is ook de boom (tronk) van 
Isai afgehouwen. Lees ook de vervloekingen als het natuurlijke Israël niet luisterde in 
Deuteronomium 28.

Een Bijbels feit is ook:

 De gelovigen in Jezus (Israël) zijn Abrahams nageslacht)  (Gal 3:7)
 Een jood van nature is Bijbels gezien daarom geen echte jood zegt Paulus. (Rom 2:28)
 Jezus is koning van dit Israël. Hij is de wortel zelf.  (Jesaja 44:3)
 Gelovigen mogen de erenaam Israël aannemen zegt Jesaja 44:3.
 Van het natuurlijk Israël zal slechts het overblijfsel worden behouden (Rom 9:27 en Jes 3)

 Romeinen 2:28 Want niet híj is Jood die het in het openbaar is  .  

Tegen de tijd dat Zijn volk de Jordaan was overgestoken, in het beloofde land kwam, was er een 
generatie voorbij gegaan en YHVH herhaalde de woorden van Zijn verbond:

Deuteronomium 29:1 Dit zijn de woorden van het verbond dat de HEERE Mozes geboden heeft met de 
Israëlieten te sluiten, in het land Moab, naast het verbond dat Hij met hen gesloten had bij de Horeb 

YHVH herhaalde de woorden van het verbond die Hij maakte bij de Horeb met de zonen en dochters 
van degenen met wie hij het oorspronkelijke verbond had gesloten. YHVH herhaalde de beloften (Lev
26) door te zeggen dat Hij Zijn volk zou verstrooien in alle naties van de aarde als ze Zijn Wet 
braken. Hij maakte duidelijk dat dit ook voor hun toekomstige nakomelingen:

Deut. 29:14-15 14 En niet alleen met u sluit ik dit verbond en deze vervloeking; maar met hem die 
hier heden bij ons staat voor het aangezicht van de HEERE, onze God, en met hem die hier heden 
niet bij ons is.

YHVH heeft dit verbond ook met de vreemdelingen gesloten. Het verbond met de Israëlieten, was er 
toen en in de toekomst, en met iedereen die zich zouden hechten aan Israël en wordt geënt in hen.

Toen de Israëlieten Egypte verlieten, waren er Egyptenaren die mee gingen met hen. In Ex 12:49, zegt 
YHVH: "Eén wet is er voor de ingezetene en voor de vreemdeling die te midden van u verblijft." 

Efeziërs 2:12 spreekt over deze voorwaarden als het zegt:  "dat u in die tijd zonder Christus was, 
vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. 
U had geen hoop en was zonder God in de wereld." 



Iedereen die de voorwaarden van de verbonden volgt en zich onderwerpt aan YHVH's Wet, worden 
geteld als Zijn volk Israël zegt Paulus in verschillende Bijbelteksten:

Jesaja 56:2-8 Laat de vreemdeling die zich bij de HEERE gevoegd heeft, niet zeggen: De HEERE heeft 
mij geheel en al van Zijn volk gescheiden…. hen zal Ik ook brengen naar Mijn heilige berg, en Ik zal hen
verblijden in Mijn huis van gebed. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op Mijn 
altaar. Want Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. De HEERE, Die de 
verdrevenen uit Israël bijeenbrengt, spreekt: Ik zal er tot Hem nog meer bijeenbrengen, naast hen 
die al tot Hem bijeengebracht zijn" 

Romeinen 9:27 En Jesaja roept over (het natuurlijke) Israël uit: Al zou het getal van de Israëlieten zijn 
als het zand van de zee, slechts het overblijfsel   zal behouden worden  .    Jesaja 3 zegt dat het   
natuurlijke Israël zich niet zal laten verzamelen.

Jes11:1 Want; er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï.  
(Afgehouwen?)

Jesaja 49:1-3 De HEERE heeft Mij geroepen van de moederschoot af, Hij heeft tegen Mij gezegd: U 
bent Mijn Knecht Israël, in Wie Ik Mij zal verheerlijken. (Vs 5) En nu zegt de HEERE, Die Zich Mij 
vanaf de moederschoot tot Knecht heeft geformeerd om Jakob tot Hem terug te brengen, maar 
Israël zal zich niet laten verzamelen. 

Lukas 1:16 en Hij zal velen   van de Israëlieten   bekeren tot de Heere, hun God.

Jezus sprak over Israël als een stal waarover Hij Herder is. Maar er worden ook vreemdelingen 
toegevoegd aan de stal (Israël) Het zal worden één kudde. Een koninkrijk. Jezus als Koning van Israël!

Jesaja 44:3 Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen. Zij zullen 
opkomen tussen het gras, als wilgen aan de waterstromen. De een zal zeggen: Ik ben van de HEERE, 
een ander zal zich noemen met de naam Jakob, weer een ander zal met zijn hand schrijven: Van de 
HEERE,   en de erenaam Israël aannemen.   Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, zijn Verlosser, 
de HEERE van de legermachten: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en buiten Mij is er geen God.

Daniel noemt dit koninklijk volk “de heiligen van de allerhoogste”. Zij zullen mee regeren met  de 
Koning. Maar ze zullen Hem eren en gehoorzamen.

Dan. 7:27 Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel 
de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk 
zal een eeuwig koninkrijk zijn  ,   en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen.

Efeze 2:11 Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen, dat u 
in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen  Rom. 
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9:4 Maar NU die   beiden één gemaakt heeft  .   Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, 
maar medeburgers van (Israël) de heiligen en  huisgenoten van God.

Romeinen 11:23 En ook zij (het fysieke Israël) zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden, want 
God is machtig hen opnieuw te enten.

Maar Paulus zegt samen met Jesaja dat slechts een overblijfsel     behouden zal worden. Slechts het 
uitverkoren deel heeft het gekregen. De rest is verhard. Paulus is hier heel duidelijk. Er is ook geen 
enkel verschil tussen Jood en Griek zegt Hij. 

Romeinen 9:27 En Jesaja roept over Israël uit: Al zou het getal van de Israëlieten zijn als het zand van de zee, 
slechts het overblijfsel   zal behouden worden  .  

Jesaja 10:22 Want, Israël, al is uw volk als het zand van de zee, toch zal maar een overblijfsel daarvan 
terugkeren; tot verdelging is vast besloten; het stroomt over van gerechtigheid.

Romeinen 11:7 Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel 
heeft het verkregen en de anderen zijn verhard. 

Jesaja 59:20 En naar Sion zal een Verlosser komen voor   wie zich   in   Jakob     van overtreding bekeren  , 
spreekt de HEERE. Wat Mij betreft, dit is Mijn verbond met hen, zegt de HEERE. Ieder die dus in 
Christus (het ware Israël)  is, zal dan ook een inwoner zijn van Israël. Paulus zegt dat ook. Toen de 
Israëlieten Egypte verlieten, waren er Egyptenaren die mee wilden gaan met hen. In Exodus 12:49 
zegt YHVH: "Eén wet is er voor de ingezetene en voor de vreemdeling die te midden van u verblijft." 

Romeinen 9:6 zegt duidelijk: Niet allen die van Israël afstammen zijn Israël..!

Galaten 3   Als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht     en overeenkomstig de belofte 
erfgenamen. Er is geen onderscheid tussen Jood of Griek. We zijn IN Christus inwoner van Israël. 

Jesaja 41:8 zegt: Maar u, Israël, Mijn dienaar, u, Jakob, die Ik heb verkozen, het nageslacht van 
Abraham, die Mij liefhad, u, die Ik gegrepen heb van de einden der aarde, geroepen uit haar 
uithoeken, en tegen wie Ik zei: U bent Mijn dienaar, Ik heb u verkozen, Ik heb u niet verworpen.
Iedereen die de voorwaarden van de verbonden volgt en zich onderwerpt aan Gods wet en 
verbond, worden geteld als IN Jakob zijn, dit staat duidelijk in Jesaja 56:2-8, en de Romeinenbrief.  

God verkiest Israël altijd. Het is Zijn volk. Jezus is Koning over dit Israel wat God heeft bedoeld in 
Zijn plan.

Jes 14:1 Want de HEERE zal Zich over Jakob ontfermen en Hij zal Israël nog verkiezen. Hij zal hen 
neerzetten op hun eigen grond. De vreemdeling     zal zich bij hen aansluiten en zich bij het huis van 
Jakob voegen.

De tekst uit Romeinen 11:25 werd door Darby in de 18e eeuw in een scheef beeld geplaatst t.b.v. 
het zionisme. Het plan voor de staat Israël lag er al. Alleen de Bijbel moet er nog op worden 
afgestemd door met name Romeinen 11:25 in een ander licht te plaatsen. De teksten die het 
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tegendeel bewijzen van het “geheel zalig worden van Israël” worden genegeerd. Zoals b.v. Rom 
9:27. Ook de “volheid der heidenen” wordt in een ander licht geplaatst.  Dit is hun sleuteltekst! 

Romeinen11:25 Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, dat er voor een 
deel verharding over Israël is gekomen, totdat de   volheid van de heidenen*    is binnengegaan  . En   zo   
(  op deze wijze, en   niet daarna  ) zal heel Israël zalig worden  .   (dus samen met de bekeerde   
“volheid” van de heidenen en de bekeerde rest uit Israël)

 Uiteindelijk zal, zoals Paulus hier zegt, uit de heidenen een bepaald aantal, een rest of 
overblijfsel, behouden worden. Ook Israël wordt ook niet als volk in zijn geheel behouden. Een
rest zal behouden worden’ (Rom 9:27). Zij zijn samen met de bekeerden uit Israël de zonen van
God die aan het beeld van Jezus gelijk geworden zijn (Op.11:1-5). 

 "Menigte van volken 'in het Hebreeuws is ֹּוֹיִםֽ-מְלֹֽא הַג , 'melo ha'goyim' vertaald in Griekse zin 
πλήρωμα τῶν ἐθνῶν wat 'volheid der heidenen' betekent in Romeinen 11:25. 

Er staat niet, zoals sommigen lezen: ‘DAARNA’ zal heel Israël behouden worden, maar: ‘ZO’, dat is op 
déze wijze of langs déze weg. Altijd zal er een gedeelte van Israël zijn, dat zich niet verhardt en geënt 
wordt op zijn eigen olijf en zo zal deze boom tot volle ontwikkeling komen

Heeft Darby* niet dwars door de Bijbel heen en specifiek in de Romeinenbrief, hier een heel andere 
uitleg aan gegeven omstreeks 1830? Hij ondervond toen wel veel weerstand tegen zijn verdraaiingen 

ten behoeve van het Zionisme. Rothschild* spande samen om de staat Israël te creëren. Met behulp 
van Scofield en de vrijmetselarij (Samuel Untermeijer en de Loge in New York) werd via uitgeverij 
Oxford Univerity Press (publisher Henri Frowde) de Schofield Bijbel met kanttekeningen van Darby’s 
uitleg in miljoenen exemplaren over de christelijke wereld verspreid.  Ook Johannes de Heer 
bestudeerde de Darby leerstellingen. Het blad zoeklicht ontstond in 1919 met daarin o.a. deze 
Bijbeluitleg. Johannes de Heer heeft de geschriften van Darby en Scofield bestudeerd. Dit staat in de 
biografie van de adventisten waar hij lid van was. 

 Zie en onderzoek zelf de verklaring van Darby brief Romeinen 11 (Synopsis. dl VI) Auteur: 
John Nelson Darby . Dan zal je zien dat de leer van een fysiek Israel en een aparte opname 
voor de grote verdrukking, en een aparte komst geheel van Darby afkomstig is. 

 Wat zegt de vrijmetselarij?
 Om het verborgen facet van onrust in het 

Midden-Oosten en de moslimwereld te 
begrijpen, moet een ander zionistisch plan 
voor de oprichting van groter Israël door het 
Midden-Oosten te verdelen dat bekend staat 
als "Oded Yinon Plan", in het zicht. De 
vorming van "Groot-Israël" vormt de 
hoeksteen van machtige zionistische 
politieke partijen, evenals binnen het 
Israëlische leger en het establishment van de
inlichtingendienst. 





 Volgens de grondleggers van het zionisme strekt het gebied van de Joodse staat zich uit "van de
beek van Egypte tot de Eufraat". Het omvat delen van Syrië en Libanon." Een mede 
grondlegger van het zionisme is Theodor Herzl (1860-1904), een Joodse journalist die het 
eerste zionistische congres organiseerde in Bazel in 1897.

De zionisten willen via de Nieuwe wereldorde de gehele wereld veroveren, Ze willen hun koning 
(satan lucifer) op de troon in Jeruzalem. Dat is hun plan via het zionisme. De organisatie “christenen
van Israel” is in ieder geval uit de Darby gelederen ontstaan. Dat is een bewezen feit waar ik hier 
niet verder op in ga.     
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