Wat is calvinisme?

e Wat geloven zij en wat houdt het in?
e Wat zul je nooit in hun preek horen?
e Wie of wat staat er centraal in hun preek?

Het calvinisme is soms duidelijk maar ook vaak ondergronds aanwezig in prediken van dominees. Ook in de
evangelische beweging is met name het vijfpuntscalvinisme (TULP) een sluipend gevaar in gemeenten. Ze
benadrukken Gods soevereiniteit in redding: de mens is geestelijk dood, God kiest soeverein wie gered wordt,
Jezus stierf specifiek voor hen, de Heilige Geest roept onweerstaanbaar, en de gelovigen volharden tot het
einde. In de Engelstalige wereld wordt de kern van de 5 punts calvinisme als volgt samengevat:

Hier is de betekenis van elk punt:

o Total Depravity (Totale verdorvenheid): Door de zondeval is de gehele mens (wil, verstand, hart)
aangetast. Mensen zijn "dood in zonden" en uit zichzelf niet in staat of bereid tot God te komen of Hem
te behagen.

e Unconditional Election (Onvoorwaardelijke verkiezing): God heeft van eeuwigheid af bepaalde
mensen uitverkoren tot redding, niet gebaseerd op voorzien geloof of goede werken van de mens,
maar puur op Zijn soevereine wil en genade.

e Limited Atonement (Beperkte verzoening): Jezus' dood aan het kruis was specifiek bedoeld om de
zonden van de uitverkorenen (de "elect") effectief te betalen en te verzoenen, niet voor ieder mens
individueel.

e lIrresistible Grace (Onweerstaanbare roeping): Wanneer God de uitverkorenen roept, kunnen zij deze
roeping niet weerstaan. De Heilige Geest vernieuwt het hart, waardoor de zondaar gewillig en gelovig
reageert op het evangelie.

e Perseverance of the Saints (Volharding van de heiligen): Degenen die door God zijn uitverkoren en
geroepen, zullen door God worden bewaard en hun geloof tot het einde volhouden. Echte gelovigen
zullen niet definitief afvallen.

Deze punten werden geformuleerd tijdens de Synode van Dordrecht (1618-1619) als antwoord op de theologie
van de Arminianen. Het is een leerstelling dat Jezus uitsluitend voor de uitverkorenen is gestorven. En dat de
uitverkorenen Gods gekozen volk is. Zonder eigen keuze van de mens zelf. Dit is dus een eenzijdige
uitverkiezing.

Het woord "uitverkiezing” komt ook voor in de bijbel. Christen die in een vrije keuze geloven zeggen dat er
uitverkiezing is op basis van voorkennis. God weet van tevoren wie Hem wil liefhebben. Maar de mens heeft
altijd een eigen keuze.

De calvinisische leer die via augustinus en calvijn is ontstaan zegt dat God die alles wat er gebeurt bepaalt en
vaststelt. De mens heeft geen keuze in zijn eigen redding door geloof. Een mens kan uit zichzelf niet geloven.

Er zijn twee richtingen in het calvinisme:

e Enkelvoudige predestinatie , Luther geloofde dat God bepaalt wie in de Hemel komt.
e Dubbelvoudige predestinatie, Calvijn geloofde dat God bepaalt wie in Hemel en hel komt.

Augustinus was de eerste die een systeemleer over uitverkiezing opgesteld heeft. In “Ad Simplicianum” legde
hij Rom 5:12 en Rom 9 uit.




Teksten in de Bijbel die duidelijk maken dat de mens een eigen keuze heeft zijn 0.a:

e Johannes 1:9 Jezus is "het waarachtige licht, dat iedere mens verlicht.

De oproep tot bekering en het aannemen van Jezus Christus als Verlosser, die in de hele Bijbel te vinden is,
moet iedereen overtuigen Jezus door eigen keuze te kunnen aannemen. Dat mensen daartoe in staat zijn,
ondanks hun verdorvenheid staat duidelijk in de Bijbel.

e 2 Petrus 3:9 God wil "dat allen tot bekering komen". Dit wijst op een algemene verlossingswens van
God.

e Openbaring 3:20 Jezus zegt: "Zie, |k sta voor de deur en Ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de
deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen".

e 1 Johannes 2:2 Jezus is "het zoenoffer voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de
zonden van de hele wereld". Dit wordt gezien als een bewijs voor een algemene geldende verzoening,

e Johannes 3:16, "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft", wordt gezien als een
indicatie dat Gods verlossing voor iedereen bedoeld is.

Teksten die de menselijke verantwoordelijkheid benadrukken, zoals de vele oproepen tot geloof en bekering in
het Nieuwe Testament, worden gezien als een tegenstelling tot het idee van onweerstaanbare genade. Er zijn
veel Bijbelteksten waaruit blijkt dat mensen Gods genade kunnen afwijzen, zoals de reacties van de Farizeeén
en Schriftgeleerden op Jezus. Teksten die waarschuwen voor afval van het geloof, zoals Hebreeén 6:4-6, als
bewijs dat een christen zijn redding kan verliezen. Er zijn teksten die benadrukken dat gelovigen moeten
volharden in hun geloof en strijden tegen de zonde, wat zegt dat het geloof niet automatisch bewaard blijft.

In het christelijk geloof verwijst "roeping en uitverkiezing in Christus voor de grondlegging der wereld" naar
Gods eeuwig plan om mensen te redden door Jezus Christus, voordat de wereld is geschapen. Het houdt in dat
God al vanaf het begin van de schepping heeft besloten dat Hij iedereen wil redden. En dat dit plan wordt
uitgevoerd in de tijd door middel van Christus. Dit verwijst naar Gods oproep tot mensen om Hem te volgen en
geloof te hebben in Jezus Christus. Het is de uitnodiging om deel te nemen aan Gods reddingsplan.

Samengevat: Volgens de Bijbel heeft God een eeuwig plan om mensen te redden. Waarbij Hij in Christus ieder
mens Zijn genade aanbiedt. De Bijbel is duidelijk. Wie in Hem geloofd zal gehouden worden. Eigen keuze.

Wat zal je nooit horen in de prediking van een calvinist?

e Dat een mens tot bekering kan komen door eigen keuze.
e Dat Jezus voor de gehele mensheid is gestorven.

Wat zal een calvinist wel benoemen?

e Dat wedergeboorte ontstaat door God zelf die de wil van de mens buigt.

e Bekering is voor de calvinist het geestelijk groeiproces van de door God gekozen mens.

e Dat God bepaalde mensen uitverkozen heeft en anderen niet.

e Datje dan voor altijd behouden bent en je geloof niet kan verliezen. Ook niet als je zondigt.
e De mens zoekt God niet; God zoekt de mens.

e De prediking legt nooit de nadruk op vrije wil in het reddingsproces.



Een goede kijk op de vroegere gnostici en hun overtuigingen is essentieel om het verband tussen Augustijn,
Calvijn, de Katharen en de Hugenoten aan te tonen, en dus de band tussen deze en ook de vrijmetselarij.

De gnostici zijn ontstaan als een diverse, esoterische stroming in de eerste en vooral de tweede eeuw na
Christus, voornamelijk in het oostelijke Middellandse Zeegebied. Ze kwamen voort uit een syncretische mix
van religieuze en filosofische ideeén, waaronder hellenistisch jodendom, Griekse filosofie (met name het
platonisme) en vroege christelijke stromingen

De gnostici en hun invloed op Augustinus.

De gnostici werden grotendeels beinvloed door neoplatonisme in de *© tot ** eeuw na Christus. De filosofie van
Plato onderbouwde de meeste van hun fundamentele waarheden. Augustinus werd ook beinvloed door het
neoplatonisme; hij was aanvankelijk ook manicheistisch, een strikte gnostische sekte. In de derde vierde of
eeuw na Christus. In de daaropvolgende eeuwen, vooral toen christelijke verontschuldigingen de Griekse
filosofie begonnen te gebruiken om christelijke ideeén uit te leggen, werd het neoplatonisme een invloed op
het christelijke mystieke denken en de praktijk via auteurs als Augustinus van Hippo en Origenes. De
grondlegger van de Latijns-christelijke mystiek is Augustinus, bisschop van Hippo (354-430).

De invloed van Augustinus op de geschriften van Calvijn.
Calvijn maakt in zijn geschriften veel gebruik van Augustinus; dit geeft aan dat Calvijn de leer van Augustinus
goedkeurt.

Plato's invloed op Augustinus en Calvijn.

Het calvinisme heeft de katholieke kerk nooit verlaten; er zijn veel overeenkomsten in de leer. En alle
doctrines van vandaag die sterk afhankelijk zijn van de inbreng van Augustinus worden ook aanzienlijk
beinvloed door de christelijke mystiek. Merk op dat Calvijn studeerde aan de universiteit; hij noemt Plato een
aantal keren in zijn instituten.

Calvijns gebruikt de term ‘de architect van het universum’ en ‘Grote Architect’ Net als de vrijmetselarij.
Johannes Calvijn: in zijn Instituten van de Christelijke Religie (1536), noemt de christelijke God steeds “de
architect van het Universum”, verwijzend naar zijn werken als “Architectuur van het Universum”. En zijn
commentaar op Psalm 19, verwijst naar God als de “Grote Architect” of “Architect van het Universum”. Hij
was een Franse hervormer van de Kerk die op 26-jarige leeftijd voor het eerst zijn klassieke theologische werk
publiceerde, Instituten van de Christelijke Religie, 1536.

Augustinus was een gnostic en geloofde alleen in kennis voor de ingewijde.

Augustinus behoorde in zijn vroegere jaren toe aan de Manicheérs, een strenge sekte van de gnostici. Zowel
de Katharen als de Hugenoten gebruikten het Tempelierskruis in hun insigne. De gnostici (van het Griekse
woord gnosis, “kennis” of “het weten”) geloofden dat er een kennis was die de verlossing verzekerde voor de
uitverkorenen. (Zie uitverkiezingsleer calvinisten) Evenzo is dus het calvinisme een esoterisch geloofssysteem
waar alleen degenen die in de gelederen (de uitverkorenen) door God zijn ingewijd.

Verbindingen tussen calvinisme en occulte vrijmetselarij zijn onmiskenbaar.

De verbanden tussen calvinisme en vrijmetselarij zijn onmiskenbaar. Je moet je afvragen waarom er zoveel
duidelijke verbanden zijn tussen calvinistische groepen en vrijmetselarij en occulte groepen. En waarom zijn er
in Australié en Amerika maar ook in Nederland zoveel vrijmetselaar predikanten in de calvinistische
kerksystemen? Bijbelse christenen moeten zowel calvinisme als vrijmetselarij afwijzen.



