
Er zijn verschillende bedieningen in de gemeente. (Rom.12:4-8; 1Kor.12:12-31). Wij zijn allen broeders en 
zusters en Één is onze Meester (Mat.23:8). 

In het oude testament waren de priesters en de levieten degene die de bedieningen hadden voor Israël. Zij 
waren dienstknechten voor God.

Deut. 10:8 Toen zonderde de Here de stam der Levieten af om de ark van het verbond des Heren te dragen, 
vóór de Here te staan om Hem te dienen, en in zijn naam te zegenen tot op deze dag. 

Exodus  2:1 De ouders van Mozes en Aäron waren beide uit de stam van Levi. 

Ex. 13:2 Bij de uittocht van Israël uit Egypte zei de Here tot Mozes: ‘Heilig Mij alle eerstgeborenen, die onder 
de Israëlieten het eerst uit een moederschoot voortkomen, zowel van mens als van dier; zij zijn mijn eigendom.

Later nqemen de levieten de plaats van de eerstgeborenen in.

De Here sprak tot Mozes: Zie, Ik zelf neem uit de Israëlieten de Levieten in plaats van alle eerstgeborenen der
Israëlieten, die het eerst uit de moederschoot voortkomen, opdat de Levieten mijn eigendom zijn, want alle 
eerstgeborenen zijn mijn eigendom’ (Num.3:11-13). 

Het is niet duidelijk wat de houding van de Levieten was met de gebeurtenis van het gouden kalf. Maar 
Mozes ging staan in de poort van de legerplaats en zei: Wie is voor de Here? Die kome tot mij! en tot hem 
verzamelden zich al de Levieten (Ex.32:25-26). Daarvoor waren Aaron en zijn zonen al tot priesters 
uitverkoren.

Zo zien we dat uit de stam van Levi de priesters voortkwamen van het geslacht van Aäron en ook de 
Levieten. Levi, de stamvader zelf, is in Egypte overleden op de leeftijd van 137 jaar. (Ex.6:15)

De Levieten waren in functie van hun 25e tot hun 50e levensjaar (Num.8:23-26; 4:3). De Joodse opvatting is, 
dat de tijd van het 25e tot het 30e jaar voor de Levieten een tijd was om te leren en zich voor te bereiden.

Taken van de Levieten

Aaron en de priesters mochten tot God naderen (Ex.28:43)  De Levieten mochten God en de hogepriester 
dienen, als functie voor geheel Israël in de vergadering en de tabernakel. (Num. 3)

De Here sprak tot Mozes: Laat de stam Levi aantreden en stel hem voor het aangezicht van de priester Aäron, 
opdat zij hem dienen, en zij zullen hun taak vervullen te zijnen behoeve en ten behoeve van de gehele 
vergadering vóór de tent der samenkomst, door de dienst bij de tabernakel te verrichten; zij zullen zorg dragen
voor al het gerei van de tent der samenkomst, en hun taak vervullen ten behoeve van de Israëlieten door de 
dienst bij de tabernakel te verrichten. Gij zult de Levieten schenken aan Aäron en zijn zonen; uit de Israëlieten 
zullen dezen hem onvoorwaardelijk geschonken zijn. Maar aan Aäron en zijn zonen zult gij opdragen hun 
priesterambt waar te nemen; doch de onbevoegde, die nadert, zal ter dood gebracht worden’ (Num.3:5-10). 

Wij mogen als gelovigen van het nieuwe verbond beide. Naderen tot God, en Hem dienen.

Wat waren de taken van de levieten?

 De muzikale werkzaamheden van hun werden door koning David beschreven. (1Kron.16:37, 1Kron.23)
 Ook uit 1 Kronieken blijkt dat de Levieten de schatten van Gods huis (tabernakel) bewaakten. 
 De Levieten assisteerden ook de priesters bij het geven van onderwijs (2Kron.17:8)
 In het Beloofde Land kregen de Levieten geen land.  Hun deel was God Zelf. Wel 48 steden!!
 Levieten ontvingen het 10e deel van de opbrengst van het land,vee, eerstelingen,offer. (Num.35:1) 
 Van deze tienden moesten zij weer tienden afstaan aan de priesters (Num.18:26. 10:39)



De huizen die zij in die steden in bezit hebben, daarvoor geldt voor Levieten een eeuwig recht op loskoping. 
Als iemand van de Levieten het verkoopt, dan moet het huis dat verkocht is in de stad waar zijn bezit is, in het 
jubeljaar**  vrijkomen. De weidegrond die bij hun steden hoort, mag niet verkocht worden. Dit is hen tot 
eeuwig bezit’ (Lev.25:32-34). De huizen van de Levieten waren binnen de stad, de weidegronden lagen buiten 
de stad.

** Zie voor de uitleg van het jubeljaar hieronder.

Samenvatting

De levieten zijn ook een beeld van al Gods kinderen. In hun dienst voor God.  De priesters in het OT zijn een 
beeld van Gods kinderen om tot God te mogen naderen. De Levieten waren aan Aaron en de priesters 
gegeven om hun bij te staan in hun dienst. Aaron is als Hogepriester een beeld van Christus aan wie wij 
onderworpen zijn en dienen. De dienst van de Levieten was gericht op het volk Israël. Zoals nu de dienst van 
een christen in dienstbaarheid met de Gemeente kan plaatsvinden. De dienst van de Levieten was bestemd 
om God te verhogen. Zoals wij ook bestemd zijn om alles tot Gods eer te doen. Als priester hebben wij maar 
één opdracht en dat is tot God te naderen en onze (geestelijke) offers te brengen. In onze dienst als Levieten 
hebben wij verschillende opgaven. 

Deze twee kanten komen tot uitdrukking in de eerste brief van Petrus waar gesproken wordt van een ‘heilig 
priesterdom om geestelijke offers te brengen” En een ‘koninklijk priesterdom om de deugden van God 
verkondigd’ (1Petr.2:5, 9). Het is een priesterschap voor alle gelovigen. Die vanuit ons grote voorbeeld, Jezus, 
als onze hogepriester begint. En zich daarna richt tot de dienst in de Gemeente. Ook de apostelen werden 
uitgezonden door Jezus? (Mark.3:13-15).

Tenslotte

De Levieten hadden een bevoorrechte positie te midden van Israël. Een verantwoordelijke taak. En hoeveel 
temeer is dat van toepassing op ons, de gelovigen van het Nieuwe verbond. Die tot God mogen naderen, door 
het volmaakte offer van Jezus voor al onze zonden. (Heb.10:19) 

Laten wij dus, daar wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, de genade vasthouden, en laten wij daardoor 
God dienen op een Hem welbehaaglijke wijze met eerbied en ontzag. (Hebr.12:28-29)

Het jubeljaar. 

Leviticus 25:23 Verder mag het land niet voor altijd verkocht worden, want het land behoort Mij toe. U bent 
immers vreemdelingen en bijwoners bij Mij. In heel het land dat u bezit, moet u de   loskoping van het land     
toestaan.

De uitspraak dat het land niet voor altijd verkocht mag worden omdat het "land behoort toe aan God zelf".    
Het volk Israël zijn alleen maar “vreemdelingen en bijwoners" volgen Leviticus 25:23. Deze uitspraak legt de 
basis voor de Joodse wetgeving rondom landbezit en verkoop, en introduceert het concept van het Jubeljaar.

Leviticus 25:10 U moet het vijftigste jaar heiligen en vrijlating in het land uitroepen voor alle bewoners ervan. 
Het is jubeljaar voor u: ieder zal terugkeren naar zijn eigen bezit en ieder zal terugkeren naar zijn familie. 

Pinksteren is de 50ste dag na de opstanding. Ieder moest wachten op de Heilige Geest. Gods Geest leidt ons om 
terug te keren naar onze oorspronkelijke erfenis. Het eeuwige leven. Wat Adam en Eva hadden verspeeld en 
verloren. Wij mogen terugkeren naar onze oorspronkelijke eigenaar.  Naar onze directe familie!



Het jubeljaar (Heilige Jaar), waarin land terugkeert naar de oorspronkelijke eigenaars. God zelf is de eigenaar.
Jezus is het NAGESLACHT van Izak. Hij is de erfgenaam van alles. Ook het land en de wereld. Ieder daarin is 
slechts vreemdeling en bijwoner die de belofte en het bezit mag erven. Ieder die IN Jacob is. Jezus is voor 
eeuwig Koning over het huis van Jacob. Lucas 1:33. De Israëlieten werden gezien als vreemdelingen en 
bijwoners die het land van God moesten beheren, niet bezitten. Jezus heeft ons vrijgekocht in het Jubeljaar, 
maar Hij is door Zijn opstanding ook de rechtmatige eigenaar geworden van alles. De duivel is nu nog de 
machthebber van deze wereld. Jezus laat dit nog even toe, zodat ieder die wil in Zijn erfenis mag delen door 
Hem aan te nemen als de losser. Jezus heeft het loskooprecht verkregen door Zijn overwinning aan het kruis.

In het joodse jubeljaar werden schulden kwijtgescholden en slaven vrijgelaten om gerechtigheid te herstellen. 
Een taak die Jezus heeft vervuld door te verklaren dat de 'dag van genade' nu aangebroken was. 
Jezus bracht bevrijding van zonde en schuld, herstelt de relatie met God, en herstelt wat verloren is gegaan.

De landbelofte is in het Nieuwe Testament vervuld in Jezus Christus. Jezus riep  het goddelijke genadejaar uit, 
waarbij hij vrijheid verkondigde voor gevangenen en blinden zicht, en daarmee de oude geboden in een 
nieuwe geestelijke zin vervulde. Hierdoor is alles hersteld en teruggegeven aan God zodat iedereen door Jezus 
vrij tot God kan naderen. Ook het etnische Israël was slechts een bijwoner. In Gods huisgezin zijn wij nu geen 
bijwoners meer maar mede-erfgenamen. 

 In de grondtekst staat dan ook in Handelingen 2 ’toen de vijftigste dag vervuld werd”. Het is niet toevallig dat 
God zijn Geest uitstort juist op de vijftigste dag. Want wie goed naar de Here Jezus heeft geluisterd, weet dat 
dit het plan was van God. 

Lucas 4:18 De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen 
het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te 
prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het 
welbehagen     van de Heere te prediken. (Jubeljaar, Gods jaar van Genade)

De landbelofte aan Abraham wordt ook in Jezus vervuld. Het jubeljaar in Leviticus 25 is een aardse gebeurtenis
met regels voor het teruggrijpen naar oorspronkelijke eigendommen. Deze belofte aan Abraham gaat echter 
over een veel groter, hemels en uiteindelijk wereldwijd, eigendom, dat in de Here Jezus wordt vervuld. 

Leviticus 24:16, 22. Voor u geldt één recht, zowel voor de vreemdeling als voor de ingezete.’

In de Bijbel zijn alle beloften aan Abraham, Isaak en Jakob van toepassing op Jezus en Gods kinderen. 

Jubeljaar oftewel het jaar van het welbehagen des Heren.

In Jesaja 61 wordt gesproken over een gezalfde die het "vreugdevolle jaar van vrijheid" en "het genadejaar van
de Heer" zal aankondigen. Dit verwijst naar het Bijbelse jubeljaar, waarin bezittingen werden teruggegeven en 
slaven vrijkwamen.

Jesaja 61:1 De Geest van de HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te 
brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de 
gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; om uit te roepen 
het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van onze God; om alle treurenden te 
troosten.

Lucas 4:16 En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de 
sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen. En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja 
gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond: De Geest van de 
Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te 
verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan 



blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen 
van de Heere te prediken.

2 Kor 5:17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles 
is nieuw geworden. En dit alles is uit God,  Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de 
bediening van de verzoening gegeven heeft.

Alles is geërfd door het werkelijke nageslacht van Abraham en Izak. 

Galaten 3:16 Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet: En aan de 
nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen; maar van één: En aan uw Nageslacht; dat is Christus.
29 En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen.

Romeinen 8:17 En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-
erfgenamen van Christus;

Efeze 3:6 namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mede-
deelgenoten zijn van Zijn belofte in Christus,

Want zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan en niet aan het etnische Israël zegt de 
Bijbel heel duidelijk.

Het symboliseert ook de vrijheid en vergeving die gelovigen ontvangen door zijn offer.
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