
De afgehouwen tronk van Isai, de vader van David, en voorvader van Abraham, Izak en Jacob.

De gehele stam (Jacob CQ Israël) is afgehouwen. Dus weggeslagen en dood verklaard. Dat staat letterlijk 
in Jesaja 11. De wortel van de overgebleven tronk wordt vervangen door een nieuwe wortel zegt 
Jesaja 11:10. En de Bijbel zegt dat dit Jezus zelf is. (Openbaringen 22:16)   

Openbaring 22:16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te 
getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.

Een feit is hier: 

 dat het natuurlijke Israël is afgehouwen. (Jesaja 11:1)
 En dat Jezus nu de wortel is. (Opb 22:16)
 Maar ook Gods Knecht Jezus, Israël zelf is.  (Jesaja 49:3)

Jesaja 49:3 zegt dat Jezus Gods knecht Israël zal zijn in plaats van de weggehouwen stam. De Bijbel 
zegt dus dat Jezus Israël genoemd wordt. Maar betekent dit dan dat volledige natuurlijke geslacht 
afgedaan heeft?  De Bijbel is hier wel duidelijk over. Het natuurlijke Israël is weggehouwen. 

Het nageslacht van Abraham wordt nu wie in Jezus geloofd en doet wat Hij zegt. Paulus zegt dan ook 
in: Galaten 3:7 Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. Hij zegt zelfs 
in Romeinen 2:28 dat de “natuurlijke” Jood geen Jood is.

Romeinen 2:28 Want niet híj is Jood die het in het openbaar is  .  

Een Bijbels feit is ook:

 De gelovigen in Jezus (Israël) zijn Abrahams nageslacht)  (Gal 3:7)
 Een jood van nature is Bijbels gezien daarom geen echte jood zegt Paulus. (Rom 2:28)
 Jezus is koning van dit Israël. Hij is de wortel zelf.  (Jesaja 44:3)
 Gelovigen mogen de erenaam Israël aannemen zegt Jesaja 44:3.
 Van het natuurlijk Israël zal slechts het overblijfsel worden behouden (Rom 9:27 en Jes 3)

Jesaja 44:3 Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen. Zij zullen 
opkomen tussen het gras, als wilgen aan de waterstromen. De een zal zeggen: Ik ben van de HEERE, 
een ander zal zich noemen met de naam Jakob, weer een ander zal met zijn hand schrijven: Van de 
HEERE, en de erenaam Israël aannemen. Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, zijn Verlosser, de 
HEERE van de legermachten: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en buiten Mij is er geen God.

Romeinen 9:27 En Jesaja roept over (het natuurlijke) Israël uit: Al zou het getal van de Israëlieten zijn 
als het zand van de zee, slechts het overblijfsel   zal behouden worden  .    Jesaja 3 zegt dat Israel zich   
niet zal laten verzamelen.

Jesaja11:1 Want; er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen 
stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht 
voortbrengen. vs10 Want op die dag zal de Wortel van Isaï er 



zijn, Die zal staan als banier voor de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats 
zal heerlijk zijn.

Jesaja 49:1-3 Luister naar Mij, kustlanden, sla er acht op, volken van ver! De HEERE heeft Mij 
geroepen van de moederschoot af, Hij heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Knecht Israël, in Wie Ik 
Mij zal verheerlijken. 5 En nu zegt de HEERE, Die Zich Mij vanaf de moederschoot tot Knecht heeft 
geformeerd om Jakob tot Hem terug te brengen, maar Israël zal zich niet laten verzamelen  .   

Deuterium 28:43 De vreemdeling die in uw midden is, zal hoger en hoger boven u uitstijgen, maar u 
zult lager en lager neerdalen.

Openbaring 22:16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te 
getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.


