
Wat zegt de Bijbel over ziel en geest?

Je ziel en geest zijn de kern van je bestaan. Tijdens het sterven gaat je geest met de ziel (persoonlijkheid) 
naar de geestelijke wereld.  (Opb 6:9, 1 Petrus 3:19) Door de geestelijke vermogens straalt de geest een 
vormbare ruimte om zich heen uit: de ziel. De geest is de vormer van de ziel. Ze hebben samen invloed op
het lichaam en zijn expressie (uitstraling) in vele facetten. De ziel is de vorm die door je geest is gevormd,
en vormen samen één geheel ! 

Doordat de ziel de uitstraling van de geest is, wordt de ziel gevormd door de keuzes en gedachten van de 
geest. Ook wordt de ziel gevormd door alles wat je leven beïnvloedt. De ziel is het inwendige, de 
binnenkamer, waarin je levensloop en ervaringen worden opgeslagen. Dit vormt je persoonlijkheid. De 
geest woont in de ziel, die een uitstraling is van de geest zelf. De geest vormt dus zijn eigen woning, 
letterlijk: de ziel. Het Latijnse woord 'aura' betekent ook uitstraling. Wat straal je uit. In de ziel bevinden 
zich niet alleen de voortbrengselen van de geestelijke werkzaamheid in de vorm van bijvoorbeeld 
denkbeelden, maar ook de gewaarwordingsbeelden van de omgeving, die door de zintuigen heen de ziel 
bereiken. N.a.v. van die beelden neemt de geest besluiten en bestuurt de geest het voertuig, het lichaam. 
Je keuze en wil worden door je geest bepaald. Je ogen nemen iets waar. Je ziel geeft een bepaald gevoel.
Je geest bepaalt wat je met dat gevoel doet. Je kiest dus met je geest.

Waarachtig geloof is werkelijk bewust zijn. Daar handel je dan naar. Een bewustwordingsproces gaat 
vooraf.  Dit proces speelt zich af op zielsniveau. De besluitvorming doe je met je geest. Veel mensen 
blijven hangen in het zielsgebeuren. En geloven niet bewust en oprecht. Ook al is dit niet altijd zichtbaar 
voor de buitenwereld. Veel predikers gebruiken zielskracht en geen geestkracht via Gods Geest. Als we een
goed onderscheidingsvermogen hebben ontwikkeld dan merken we dat.

 Het is de menselijke geest die m.b.v. van zijn geestelijke vermogens een geestelijke ontwikkeling 
kan doormaken. Je kunt zelf kiezen wat je met de inhoud van je ziel doet. Jij kunt de inhoud hiervan
veranderen en vorm geven onder leiding van Gods Geest. Een persoonlijkheid is dus te veranderen!

 Hier op aarde in een stoffelijke vorm maakt de ziel via de waarnemingen (zintuigen) gebruik van de 
hersenen. De geest maakt ook gebruik van het kanaal, de hersenen, om te communiceren met de 
buitenwereld via de spraak en andere uitingen van het lichaam. Geestes-uitingen Ook non verbaal.

Prediker 12:7: „Dan keert het stof van zijn lichaam terug tot de aarde, net zoals het geweest is, en de geest
zelf keert terug tot de ware God, die hem gegeven heeft.” Maar ook de ziel!  Mensen kunnen wel het 
lichaam van een ander 'doden', maar niet diens ziel (Matt. 10:28) 

Bij de dood legt de gelovige zijn 'geest' in de handen van God (Ps. 31:6: Luc. 23:46: Hand. 7:59). Het 
lichaam zonder de geest is dood (Jac. 2:26). De gestorvenen worden in het hiernamaals aangeduid als 
'zielen' (Openb. 6:9) of 'geesten' (1 Petr. 3:19). Je ziel is ook in het hiernamaals je persoonlijkheid die 
wordt opgebouwd tijdens je leven.  Een uitspraak is: met hart en ziel je inzetten.

 hart - het minder bewuste deel van je innerlijk.  (Diep in je hart etc…..)
 geest - De Bijbel gebruikt de termen 'hart' en 'geest' in dezelfde betekenissen. Bij het woord 'geest' 

ligt de nadruk op de relatie met de geestelijke wereld. Het woord 'hart' ligt in de kern van je 
persoonlijkheid. (je ziel)  Dat is dus de geest.

Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. (Psalm 16:9,)

Wat gebeurd er als wij ons lichaam verlaten tijdens het sterven? Krijgen we dan een geestelijk lichaam 
hoe zit het dan met onze ziel. Of leeft alleen onze geest voort na de dood?  Wat zeg de Bijbel over onze 
geest en onze ziel? Zijn deze twee gescheiden van elkaar? Of in of met elkaar verweven? 



De volle verlossing VAN de ziel, uit de vergankelijke leegheid, is het einddoel van ons geloof.  (1 Petr1:3)

Heeft God zelf ook een Ziel, of is God alleen Geest?

De Bijbel geeft het antwoord. 
 Hebr 10:38 Mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; maar als hij nalatig wordt, dan heeft Mijn Ziel in 

hem geen welbehagen.
 Jes 42:1 Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in wie Mijn ziel een welbehagen 

heeft! Ik heb Mijn geest op Hem gegeven.

Als men zijn/haar brein niet wil laten ‘hacken’ of laten hersenspoelen, dan is bewust zelfstandig denken, 
onderzoeken en kiezen vereist. En vooral in de eindtijd waarin we nu leven komt het er op aan. Jezus zegt; 
“Zal ik nog geloof vinden als ik terugkom”?  Moeten we onderzoeken? Zo ja, in hoeverre dan?   

Joh 7:52 Onderzoek en zie dat in Galilea geen profeet is opgestaan.
2 Kor 13:5 Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf.
1 Thess 5;21 Onderzoek ALLES, behoud het goede.
1 Kol 2:10 Aan ons heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest onderzoekt ALLE dingen. 
Ps 10:4 De goddeloze, met zijn neus trots omhoog, onderzoekt niet.
Pred 1:13 Ik legde mij met heel mijn hart erop toe met wijsheid te onderzoeken. Alles wat er onder de 
hemel plaatsvindt.

De complexiteit van de ziel (onze persoonlijkheid = hoe we zijn gevormd) is overweldigend. Kiezen we 
door onze ziel of geest of hersenen door welke geest we ons brein willen laten besturen?  Waar ligt onze 
keuze en ons denken en ons bewustzijn en ons verstand (begripsvermogen), weten en onderkennen, en ons
geweten? In onze geest,  onze ziel of onze hersenen?

Onze geest.

De hersenen is het orgaan 'waarin' de geest 'woont'. D.w.z. dat de onzichtbare geest zich bevindt in de 
hersenen. De geest bestuurd via de hersenen het lichaam. D.m.v. de hersenen is de geest met de ziel en het
lichaam verbonden. Het Latijnse woord 'organum' betekent werktuig en de hersenen zijn het werktuig, 
waarmee de geest op aarde het lichaam als een voertuig kan besturen, en waarmee de geest de gedachten
en gevoelens door het lichaam heen kan uitdrukken in uitspraken en gedrag. De ziel bepaalt ons gedrag. 
(Zielig, Zielsbedroefd, zielsgelukkig) Het is de géést die het werk doet met zijn geestkracht en de hersenen 
gebruikt op aarde om alles tot uitdrukking te brengen. Als aan het einde van het bestaan op aarde het 
lichaam vervalt, worden ook de hersenen ongeschikt voor de geest om zich ermee te verbinden. Vanuit de 
hersenen verlaat de geest het lichaam, waarna dat lichaam sterft. De geest neemt afscheid van zijn 
voertuig het lichaam op aarde. Dat afscheid is door neurofysiologen met hun apparaten vastgelegd. 
Tijdens het overlijden neemt de geest een onzichtbaar geestelijk lichaam aan in de vorm (ziel) die 
geestelijk is gegroeid in de persoonlijkheid die de mens zelf heeft ontwikkelt in zijn leven op aarde. 
Onder invloed van vele factoren, gebeurtenissen en belevingen.

Onze hersenen.

De menselijke hersenen kunnen de prachtigste muziekstukken componeren en de ingewikkeldste wiskunde 
bedenken. Muziek ontstaat door de roerselen van je ziel. Gaat het om waarnemen, dan weten we dat de 
informatie die je ziet met je ogen, via je netvlies naar de  hersenen gaat, dan naar de ziel en van daaruit 
naar de geest. ('geestkracht', 'geestig', 'geestelijke vermogens' en 'geestelijke ontwikkeling'). De betekenis 
van het woord 'zielig' is negatief. Terwijl 'geestigheid' een gewaardeerde persoons eigenschap is.

De ziel dient als overdrachtsmiddel tussen de geest en zijn hersenen. Het besturingsorgaan voor het 



lichaam. De ziel is de uitstraling van je wezen (Jij bent een levende ziel in een lichaam) De ziel heeft invloed
op je lichaam en je gesteldheid zoals levenslust en gezondheid. De geest als bron is de oorzaak van wat de 
ziel uitstraalt. De ziel is de woning van de geest. Deze ziel-woning is de werkplaats van de geest. De ziel en 
geest werken samen in het vormen van de totale mens tot zijn eindbestemming. (Bij een wedergeboren 
kind van God werkt Gods Geest samen met onze geest) Rom 8. We moeten gevoelig worden voor wat de 
Heilige Geest te binnen brengt, op het momenten waarop keuzes moeten worden gemaakt, en dat is elke dag 
weer..

Wat zegt de Bijbel over onze ziel?

Lev 17:11 Want de ziel van het vlees is in het bloed en Ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening 
over uw zielen te doen, want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel.

In 1 Thess 5:23 wordt lichaam, ziel en geest genoemd en in Hebr. 4:12 wordt ziel en geest genoemd. Ziel 
en geest zijn onafscheidelijk voor eeuwig met elkaar verweven. Alleen God kan deze scheiden, wat betreft 
de overleggingen van de mens en hoe dit tot stand komt in de mens.

Hebr 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het 
dringt door, zo diep, dat het van een scheidt   ziel en geest  , gewrichten en merg, en het schift overleggingen
en gedachten des harten.  

De gestorvenen worden in het hiernamaals aangeduid als 'zielen' (Openb. 6:9) Denk ook aan de zielen 
onder het altaar. De ziel blijft voor eeuwig verbonden met onze geest. Ook God zegt b.v. Mijn ziel heeft in 
hem geen welbehagen. God is Geest. Wij zijn geesten in een omhulsel. Here God betekent in de grondtekst
Ik ben (Jaweh) Rechter en bestuurder. Here = IK BEN. God = Rechter en bestuurder.

Samengevat: De geest is het sturende onzichtbare vermogen dat samenwerkt met de ziel om de mens te 
vormen in een positieve of negatieve richting. Afhankelijk van de keuze die de mens maakt via zijn 
geweten, gedachten samenwerkend met zijn verstand. Het is ook de geest die een geestelijke ontwikkeling
doormaakt afhankelijk van door welke geest je je laat leiden. De Heilige Geest van God zelf, of door de 
geest van satan die zich in eerste instantie voordoet als een schijnlicht. Maar je in de duisternis voert naar 
de bestemde plaats van de duisternis na het sterven. De ziel is dan ook het lichaam van de geest van de 
mens. De ziel wordt gevormd door de geest!

De ziel is het onzichtbare lichaam waarin de geest als kern aanwezig is. De geest is het hart van de ziel. 
Daarnaast ben jij zelf de oorzaak van de vorming van je gedachten en je woorden. De ziel is het vat of 
levensboek waarin je leven wordt opgeslagen Jouw geest wordt gevormd via de ziel het 
overdrachtsorgaan.

1. Jij bent zelf geest die tijdelijk in een “stoffelijke tent” het vlees woont. 
2. Je geest wordt gevoed en gevormd via je ziel.
3. Je ziel (persoonlijkheid) wordt gevormd door indrukken, gedachten, gevoelens, zintuigen.
4. Je geest neemt waar, denkt, overweegt, kiest, de wil zit erin. 
5. Je ziel straalt uit wat je geest besluit en kiest op basis van het geestelijk vermogen.
6. Je kunt je ziel zelf beïnvloeden door de besluiten die jij neemt. Dat straal je dan ook uit.
7. De ziel als vormbare krachtruimte is overdrachtsmiddel via het stoffelijke naar de geest.
8. De ziel is het opnameorgaan van de eindeloos vele gedachten en indrukken van de geest. 
9. De geest in de mens schept de zielsvorm (persoonlijkheid).
10. De geest van de mens beoordeelt en herkent de dingen.
11. Gods geest wil graag samenwerken met onze geest zodat we onze ziel positief beïnvloeden.
12. De hoeveelheid van dit alles in één wezen vormt een mensenziel die de geest voedt.
13. De ziel is het levensboek of geheugen van het aardse leven van de mens.



De geest beschikt over de vier geestelijke vermogens: het waarnemen, denken, voelen en willen. Het 
geestesoog is het waarnemingsvermogen van de geest. De geest kan in drie gebieden waarnemen: in de 
geestelijke wereld, in de binnenwereld van de ziel en - door de zintuigen heen - in de stoffelijke wereld. 
Een on-geestelijk mens is geestelijk blind. Alleen als je je openstelt voor de Geest van God kun je de 
werkelijke waarheid zien. 

Paulus zegt: Romeinen 1:9 Want God, Die ik in mijn geest dien in het Evangelie van Zijn Zoon.. 
Romeinen 12:11 Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. 
1 Korinthe 2:4 En mijn spreken en mijn prediking bestonden in het betonen van geest en kracht.  
1 Korinthe 6:17 Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem. 

De ziel is te vormen door te kiezen onder werking van Gods geest of een andere geestkracht toe te laten 
die niet van God is.  Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal 
kunnen verslinden.” 1 Petr 5:8

1 Korinthe 6:20 U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die 
van God zijn. 
 1 Korinthe 14:15 Hoe is het dan? Ik zal met mijn geest bidden, met mijn verstand bidden. met mijn geest 
lofzingen, maar ook met mijn verstand lofzingen. 
Efeze 4:23 en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, 
 Filemon 1:25 De genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest. Amen. 

Door de zintuigen en zenuwen van je lichaam heen werkt die buitenwereld in op je ziel, waardoor die 
gegevens via je ziel worden overgebracht naar je geest. Omgekeerd kun je zelf je ziel beïnvloeden door je 
eigen wilsbesluiten. Zodoende kun je je in de buitenwereld uiten door je uitspraken en handelingen. De ziel
als vormbare krachtruimte doet daarbij dienst als   overdrachtsmiddel   tussen het geestelijke en stoffelijke.

Aan het einde van je reis door dit tijdelijke bestaan wordt het lichaam als voertuig door jou als geest samen
met je ziel,  voorgoed verlaten. Jij gaat naar je thuis in de geestenwereld. De plaats waar je op aarde zelf 
voor hebt gekozen door je handelswijze op aarde, en de keuzes die je op aarde maakte. En het lichaam 
moet, als een versleten jas, aan de aarde - waar het uit is voortgekomen - worden teruggeven.

De ziel omvat een bewustzijnsruimte. Het is het werkgeheugen, waarin zich die onderwerpen bevinden, 
waarmee jij je op dat ogenblik bezighoudt. Zij omvat daarnaast een deel waarvan je je niet voortdurend 
bewust bent. Het niet steeds bewuste deel is je geheugen. Het geheugen is het geheel van gedachten en 
gevoelens. 

Matth 11:29 leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult RUST vinden voor uw ziel. 
Matth 16:26 wat baat het een mens, als hij de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?  
Mattheüs 20:28 zoals de Zoon des mensen gekomen is om ..Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. 
Lukas 10:27 U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht 
en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.   (Het hart is dan dus de geest)
1 Petrus 2:25  maar u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen. 

Het woord “ziel” in het Oude Testament (Hebreeuws, “nephesh”) is het exacte equivalent van het Nieuwe 
Testament voor ziel (Grieks, “psuchē”), en het gebruik van “ziel” in het Oude Testament is identiek met het
gebruik van dat woord in het Nieuwe Testament (zie b.v. (Deu_6: 5); (Deu_14: 26); (1Sa_18: 1); (1Sa_20: 
4); (1Sa_20: 17); (Job_7: 11); (Job_7: 15); (Job_14: 22); (Psa_42: 6); (Psa_84: 2).

Wanneer je wordt geboren, word je “geestelijk dood geboren”. Door de zondeval. De Bijbel zegt; 



“je was dood in je overtredingen en zonden” Efeziërs 2: 1,3:.. en daarom waren je ziel en vlees van nature 
verdorven “wij allen leefden allemaal onder hen in onze vleselijke verlangens, het uitvoeren van de 
neigingen van ons vlees en onze gedachten, en we waren van nature kinderen onder toorn terwijl de 
anderen ook waren”. 

Adam was geschapen uit het stof der aarde en werd een levende ziel. Door de zonde van Adam en Eva kan 
de mens geen verbinding meer met zijn Schepper maken. Hierdoor zijn de zintuigen, die in onze ziel zijn 
gelegen, gericht op het aardse en ze ontwikkelen zich in het aardse, en onze gevoelens zijn sterk 
afhankelijk van wat er om ons heen gebeurt. Al het aardse is wankel en veranderlijk, en daarom heeft een 
mens die zich laat sturen door de ziel nooit rust. Een ziels mens laat zich regeren door zijn gevoelens. De 
verlossing in Christus moet in deze situatie een grondige verandering brengen, zodat ik geestelijk en 
hemels word in plaats van ziels en aards. 

Er komt een leven uit geloof in plaats van een leven naar eigen inzicht. Door Gods verlossingsplan in Jezus, 
is het de bedoeling dat onze geest levend gemaakt zal worden, zodat God tot ons kan spreken en wij gaan 
leven voor Hem en voor de dingen van de hemel. Dan komen wij tot RUST in onze ziel.  Hebr 4  De mens 
die niet doet wat God zegt, nooit tot Zijn RUST zal ingaan. 

Er zijn drie soorten christenen: 
 Christenen die niet vrij zijn en die leven gebonden aan verschillende dingen. O.a. geld en goederen. 
 Zielse christenen die nog steeds leven op basis van hun intellect en emoties. 
 Tot slot zijn er de geestelijke christenen die zich in alles willen laten leiden door de Heilige Geest.

Zielse christenen kunnen zeker vurig getuigen, maar de wijze waarop zij dit alles doen is erg menselijk. Zij 
begrijpen Gods wegen niet. God zegt: “Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn 
wegen. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen” (Jes 55:8-9).

De apostelen hadden geestelijke kracht, geen zielse kracht.  Er worden emoties opgeroepen door het 
herhaaldelijk zingen van bijvoorbeeld “Heer, ik geloof”. En zingen of spreken met opgezweepte emoties.

Wat wordt dus behouden onze geest of onze ziel in de hemel, of een combinatie van beide.  

Hebreeën 10, vers 39 Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, 
maar mensen die geloven,   tot behoud van hun ziel  .  

God duidt de mens  als “zielen”. De menselijke geest kiest. God heeft de mens een vrije wil gegeven. De 
manifestatie van geest, ziel en lichaam kan geïllustreerd worden door een gloeilamp. 

De lamp is de uitbeelding is van de totale mens, (elektriciteit, licht en draad.)                                                 
De geest is als de elektriciteit.   ( Elektriciteit is de oorzaak van het licht)                                                             
De ziel als het licht.                      ( Licht het gevolg is van de elektriciteit)                                                               
Het lichaam als de draad.      ( Het draad is de drager van de elektriciteit, zichtbaar in licht)

Zoals elektriciteit, vervoerd door de draad, wordt omgezet in licht, zo handelt de geest met de ziel en de 
ziel drukt zichzelf uit door het lichaam. Als Gods Geest werkt wordt de ziel veranderd.

Openbaring 6 : 9 zegt: “En toen Het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen …”  
En aan een ieder (iedere ziel) werden lange witte klederen gegeven …” Ziet u dat? Er staat: “witte 
klederen”. Een ziel kan “kleren” dragen. Geestelijke kleding.

Conclusie: De ziel heeft een lichamelijke en na de dood een geestelijk vorm!  De ziel is wat je bent 
geworden onder invloed van je geest, en de geestenwereld. Of de Heilige Geest die je heeft veranderd.  
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