
Wie Is Melchizedek in de Bijbel? 

In de Hebreeënbrief en Psalm 110 staat dat Jezus Priester is naar de ordening van Melchizedek. 

Hebreeën 7:1 Deze Melchizedek was namelijk Koning van Salem, een priester van de allerhoogste God. Vers 2
zegt ons dat Hij Koning van de gerechtigheid was, en Koning van Salem, dat is koning van de vrede, aldus de 
vertaling van zijn naam. 

Psalm 110:4: “De HEERE heeft gezworen en Hij zal er geen berouw van hebben: U bent Priester voor eeuwig, 
naar de ordening van Melchizedek”. 

Naar de “ordening van Melchzedek” betekent ook dat Jezus een eeuwig priesterschap vervuld. Het is duidelijk 
dat hier over Jezus als Priester wordt geprofeteerd. Dit wordt nog duidelijker, als er “naar het evenbeeld” van 
Melchizedek een andere Priester opstaat”. Ordening betekent dat er een regeling wordt getroffen om de 
mensheid te redden. Een planning en herstellen van de chaos die door de duisternis is ontstaan.. Daarvoor was
een eeuwig priesterschap nodig. God heeft dat voor ons geregeld. Melchizedek is als Koning van Salem 
(Vredevorst) (in God zelf) de voorloper van onze grote Verlosser Jezus, die Koning en Priester werd voor ons.. 

Hebr. 7:14 Het is immers overduidelijk dat onze Heere van Juda afstamt, over welke stam Mozes niets gezegd 
heeft in verband met het priesterschap. En dit wordt nog veel duidelijker, als er naar het evenbeeld van 
Melchizedek een andere Priester opstaat, Niet op grond van een wettelijk voorgeschreven afstamming, maar 
uit kracht van onvergankelijk leven.

Het Griekse woord voor ‘andere’ is hier heteros. Het Grieks kent twee woorden, voor het begrip ‘anders’: 
1. ‘Allos’ wat betekent een ander maar van hetzelfde type.
2. ‘Heteros’ betekent een ander van een verschillend type.

Melchizedek is dus een beeld van Jezus Christus, maar van een ander (Heteros) type. Hij is priester, maar niet 
priester zoals Christus. Want Jezus kwam als mensenzoon uit het geslacht Juda. Maar als God was Hij zonder 
geslachtsregister. Zoals Johannes 1:10 zegt: Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de 
wereld heeft Hem niet gekend.

In Hebr 7:3 lezen we over Melchizedek. En aan de Zoon van God gelijkgemaakt, blijft hij in eeuwigheid 
priester’.  Melchizedek is dus niet de Zoon van God!  Het Griekse woord dat hier voor ‘gelijkgemaakt’ wordt 
gebruikt, is ‘aphomoio’o’ wat betekent ‘heel sterk lijken op’.  Jezus was ook mensenzoon uit Juda, en niet uit 
Levi waardoor het priesterschap werd vervuld. Hoe moest Jezus dan Hogepriester worden om zichzelf te 
offeren als éénmalig offer voor de hele mensheid als Hij niet uit Levi was? 

De combinatie Melech Zedek wordt in de Bijbel verwoord als Melchizedek. Maar het zijn in feite twee 
woorden die het volgende aanduiden: Koning der Gerechtigheid. Melech = Koning en Zedek = Gerechtigheid.

 Melchizedek is dus KONING der GERECHTIGHEID.  
 Hij is Koning van Salem.
 Hij is Priester van de allerhoogste God.
 Hij is aan de Zoon van God gelijkgemaakt.
 Hij had geen geslachtsregister, en geen begin en geen einde.

Melchzedik is dus in alles gelijk aan Jezus behalve mensenzoon te zijn. 

Jezus was ook God zelf. Timotheüs 2:5 E  r is maar één God   en er is maar één   bemiddelaar   tussen God en de 
mensen, de Mens Jezus Christus, die voor die bemiddeling Zijn leven gegeven heeft.. 
Hij was de Schepper zelf in de gedaante van een mens.  God manifesteerde zich in Jezus. Er is namelijk maar 
één God, en geen drie personen die samen God vormen. 



Jeremia 23:5 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een RECHTVAARDIGE SPRUIT zal doen 
opstaan. Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal: DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID.

Psalm 76:2 God is bekend in Juda, Zijn Naam is groot in Israël. In Salem is Zijn hut, en Zijn woning in Sion.      
Dit betekent dat God woont in Salem, en Melchizedek de Koning van Salem is! 

Er is maar één God. Dat betekent dat God zelf de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Hij is de 
allerhoogste. De Koning van Salem , Koning van gerechtigheid en de Vredevorst zelf.

Waarom kon Melchizedek als priester van de allerhoogste God dan aan Jezus gelijk zijn? In Hebreen 7:4 
staat: Merk nu op hoe groot hij geweest is….. 

De Hebreeënbrief legt dit uit. 

Hebreen 7:16 Die (geen Hogepriester) geworden is op grond van een wettelijk voorgeschreven afstamming 
(Levi), maar uit kracht van onvergankelijk leven. Vs 18 Want de terzijdestelling van het voorgaande gebod 
vindt plaats vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid. 21 maar Hij is het geworden met het zweren van een eed
door God, Die tegen Hem gezegd heeft: U bent Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek, in 
zoverre is Jezus Borg geworden van een zoveel beter verbond.

Melchizedek vertegenwoordigde God zelf als Hogepriester. Want Jezus was als God ook zonder 
geslachtsregister.  En als mens “met geslachtsregister”.   

Een Bijbels feit is:

 Er is maar één God. Timotheüs 2:5
 De hut van God is in Salem. Psalm 76:2
 Melchizedek is Koning van Salem. Hebreeën 7:1
 Salem is vrede, Melchizedek was dus Vredevorst. ,,                  ,,
 God woont in “de vesting” Sion. Psalm 76:2
 Jezus heeft als God zelf de wereld geschapen. Johannes 1:10
 Jezus werd hogepriester uit “kracht uit onvergankelijk leven”. Hebr  7:16
 De mens Jezus Christus werd middelaar tussen God en mensen. Timotheüs 2:5

Hoe kan Jezus dan toch aanspraak op het hogepriesterschap maken? 

Het antwoord ligt in Zijn dood en opstanding. Hij vervulde  Zijn Hogepriesterschap tijdens het vergieten van 
Zijn eigen bloed voor onze zonden. Maar Hij stond op uit de dood. Vanaf dat moment stond Hij boven de wet. 
Hij had de Wet vervuld (Rom. 10:4).  Door niet te zondigen. Hij was zonder zonde gestorven en opgestaan in 
een lichaam aan de zonde gelijk. Christus stond vanaf dat moment niet langer onder de wet. Vanuit het nieuwe
(opstandings)leven is Hij als Hogepriester met Zijn Eigen bloed de hemelen doorgegaan om daar Zijn Offer bij 
de Vader aan te bieden. Wat een geweldig evangelie!!!

Jezus heeft door Zijn dood en opstanding het Nieuwe Verbond door Zijn bloed ingeluid en verankerd.

Waarom is het belangrijk te weten dat hij zowel koning als priester was?

Als Jezus wel het volmaakte offer had gebracht, maar dat niet als Hogepriester bij de Vader had aangeboden, 
dan was er geen verzoening met God mogelijk geweest. En waren wij nog in zondige staat. Maar nu mogen ook
wij we met Hem priesters zijn en later met Hem regeren. Satan is door Christus’ dood en opstanding 



onttroond, maar nog niet gebonden (Opb. 20:2). Daarom hebben we nog een (geestelijke) strijd in de hemelse 
gewesten. (Ef. 6:10-20)

Wat betekent: “het Woord is vleesgeworden”?

"God heeft, door Zijn eigen Zoon te zenden in een vlees (in een menselijk lichaam), aan dat der zonde gelijk, en
wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet 
naar het vlees wandelen, doch naar de Geest." (Romeinen 8:3,4)

Het is dus belangrijk te erkennen dat Jezus werkelijk uit de menselijke geslachtslijn van Adam en David via 
Maria als vleesgeworden Woord op deze wereld kwam om in Zijn lichaam de zonde in een vlees aan de zonde 
gelijk” aan het hout te nagelen! Hij nam dezelfde menselijke natuur aan als alle afstammelingen van Adam 
hebben, maar zonder te zondigen. 

Fillipenzen 2:7 6 Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk 
te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft; door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te 
worden.

Jezus was in de gestalte van God zelf het volledige evenbeeld van Melchizedek. Maar niet als de Mensenzoon 
voor Zijn opstanding. Eerst moest het grote offer voor de mensheid worden gebracht. Er is maar één God, 
dus……..   Wij hebben een Heiland (Griekse grondtekst Soter = Redder, Verlosser), die in alle dingen, gelijk als 
wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde.


